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Bạn có bao giờ cảm 
thấy không hài lòng vì 
những gì mình làm 
hay về bản thân mình 
không?

Bạn sẽ hạnh phúc để 
tìm ra cách làm cho 
mình cảm thấy đầy đủ 
và ao ước nó.

«TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH 
EM MUỐN NGƯỜI TA LÀM 
CHO MÌNH, THÌ CHÍNH 
ANH EM CŨNG HÃY LÀM 
CHO NGƯỜI TA» (Mt 7, 12)

Bạn đã bao giờ nếm 
thử  sự khao khát vô 
cùng chưa?� ?

MT.
Đó là luật chung cho tất 
cả các tôn giáo, nó được 
viết trong tim ❤ của mỗi 
người, nó quý giá đến nỗi 
được gọi là

Mỗi � �� người
chúng ta gặp �
trong ngày:  
dễ thương hay không dễ 
thương, trẻ hay già, bạn 
bè hay kẻ thù, chúng ta 
hãy yêu thương họ �
theo cách này!

Chúng ta hãy tưởng 
tượng mình ở trong 
trường hợp của họ và 
hãy đối xử với họ như 
mình muốn được đối xử 
trong địa vị của họ.

Lời này trong Tin Mừng 
� làm cho chúng ta suy 
nghĩ.. 

Người đó đang đói ư?��
Là tôi đang đói,
Chúng ta hãy nghĩ và cho họ 
ăn.

Người đó đang xuống � tinh 
thần đạo đức ư?
Người đó chính là tôi.
Chúng ta cố gắng an ủi họ 
và chia sẻ nỗi đau của họ.

Người đó đang gặp � khó 
khăn ư?
Chúng ta muốn yêu mến họ 
đến độ cảm thấy khó khăn 
của họ chính là của mình.

Chắc chắn những điều 
này thì xa với cách suy 
nghĩ �và hành động của 
chúng ta, nhưng � hãy 
can đảm lên!! 

Có một tiếng � nói bên 
trong khuyên chúng ta 
mỗi lúc và mỗi hoàn 
cảnh nên � nói
gì và � làm gì.

Đôi khi có thể khó và 
chúng ta muốn quay trở lại 
cuộc sống trước đó, nhưng 
hãy tiến bước,�, hãy bắt 
đầu lại và � thế giới xung 
quanh chúng ta sẽ thay đổi 
dần dần. 

Chúng ta hãy bắt đầu 
từ bây giờ � đối với 
người xung quanh ta.. 

Một ngày sống như 
vậy �thật có giá trị.

Chúng ta sẽ trải nghiệm 
rằng sống Tin Mừng �
sẽ làm cho sự hiện diện  
của chúng ta màu sắc và 
thắp lên ánh sáng☀ cho 
thế giới.

Đây là ☀ bí quyết giúp 
chúng thành công và tìm 
thấy � hạnh phúc mà 
chúng ta� đang tìm kiếm. 

LUẬT 
VÀNG.

Mình là George là 
người Tanzania. Ở nước 
của mình có nhiều bạn 
sống trong con đường bị 
ép buộc để được sống 
và ngay cả những hoạt 
động phạm pháp. Họ ăn 
mặc rách rưới, thiếu ăn, 
đau ốm. Và mình là một 
trong số những người 
này.

D
a
 u

n
 c

o
m

m
e

n
to

 d
i 
C

h
ia

ra
 L

u
b

ic
h
 /
 A

d
a
tt

a
m

e
n
to

 C
e
n
tr

o
 R

a
g
a
z
zi

 p
e
r 

l’u
n
it
à
 

Mình hy vọng có thể đi học lại. Một ngày kia trong khi
đang đi tìm thức ăn trong bãi rác, mình được nghe nói
về trung tâm Do-go-do-go nơi chăm sóc trẻ em đường
phố. Họ đã nhận mình và chăm sóc. Mình đã tìm thấy
một gia đình ở đó với 160 trẻ em giống như mình.
Chúng mình đến từ nhiều tôn giáo khác nhau nhưng
hiệp nhất trong việc bắt đầu một cuộc sống mới. Mình
bắt đầu đi học lại để bù lại những năm đã bỏ học và
đã đạt được điểm rất cao. Mình muốn trở thành luật sư
và muốn làm việc để bảo vệ quyền trẻ em và quyền
con người. Mình rất hạnh phúc để làm chứng rằng tình
yêu chiến thắng tất cả.

Gia đình của mình có 10 người sống trong một căn
lều. Gia đình mình rất nghèo nên sau khi học xong lớp
3 là mình phải nghỉ học. Mình làm nghề chăn cừu, lúc
9 tuổi mình đã bỏ nhà đi. Mình khóc trong tuyệt vọng
một mình. Mình đã xin Chúa đừng bỏ rơi mình và gia
đình. Mình đã đi đến thủ đô bằng xe lửa. Hai ngày đi
đường mình không có gì để ăn, ngồi nấp dưới một
chiếc ghế, vì mình không có tiền mua vé. Công an đã
phát hiện và đã đánh mình. Mình đã bị kiệt sức. Từ đó
bắt đầu cuộc mạo hiểm trên lề đường: đau khổ và
nhục nhã đủ thứ.


