WOORD
van LEVEN

Ons kompas
gericht houden
op Hem

«Vertrouw op de Heer,
voor altijd,
want de Heer is een
eeuwige rots.»

Jesaja 26:4

Het Woord van leven van deze
maand komt uit het boek van de
profeet Jesaja.

We mogen in alles vertrouwen op
God die trouw en onwankelbaar is.
Hij is als een rots.
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Verderop schrijft Jesaja:

Als een stad niet gebouwd is
volgens Gods plan van liefde
zal er niets van overblijven,
maar als een stad gebouwd is
op de rots van Gods nabijheid
zal er vrede en welvaart zijn.
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"Vertrouw op de Heer, voor altijd,
want de Heer is een eeuwige rots."
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ledereen kan wel eens onzeker zijn
of door moeilijkheden gaan.

Maar we mogen altijd onze zorgen
aan Hem toevertrouwen.

Hij is altijd met ons en

heeft ons oneindig lief.
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In alles wat we mee maken kunnen
we proberen het kompas op Hem
gericht te houden.

Ook als we daarmee tegen de
stroom in moeten gaan.

Patrizio vertelt ons een mooie
ervaring.

«In de schoolvakantie had ik
veel tijd om met enkele
vrienden door te brengen.

Op een dag liet één van hen aan
ons allen een website zien waar
hij vaak op keek met zijn mobiel.
Ik zag meteen dat het ging om
een website die verboden was
voor minderjarigen.

Ik probeerde een smoesje te
verzinnen om weg te komen
omdat ik wist dat ze me zeker
uit zouden lachen als ik er iets

van zou zeggen.

Maar, met een moed die ik van
binnen voelde opkomen,
stelde ik voor om basketbal te gaan
spelen met een groep jongens
die daar in de buurt speelden.

Tot mijn grote verbazing kwamen
ook de andere vrienden mee:
ze hadden allemaal begrepen dat
het tijd verknoeien was om alleen
met je mobiel bezig te zijn en
dat dat ons niet hielp om
een fijne middag samen te hebben.

Eén van hen bedankte me zelfs
in aanwezigheid van allen:
«Bedankt Patrizio,
niemand van ons had de moed om
de eerste stap te zetten».

U e
We wachten deze maand op
Kerstmis. Laten we ons er op
voorbereiden en Jezus nu al
verwelkomen in ons hart
en ons richten op Hem
die onze rots is.
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