
Een grote menigte is Jezus gevolgd 
en op een berg spreekt Jezus het 
volk toe.

Hij leert hen hoe ze zijn volgeling 
kunnen zijn, hoe ze het geluk en 
de vrijheid in hun leven kunnen 
vinden.

In dit Bijbelvers spreekt Jezus over 
de BARMHARTIGHEID. 

Wat betekent dat eigenlijk, 
barmhartig zijn?
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Het betekent een grote liefde 
voor je naaste hebben. 

Een liefde die mee leeft en 
mee lijdt met de ander 

en ook weet te vergeven als de 
ander iets verkeerd heeft gedaan.

“GELUKKIG DE 
BARMHARTIGEN, WANT ZIJ 
ZULLEN BARMHARTIGHEID 

ONDERVINDEN”.

Matteüs 5,7 

Laten we zelf de eersten zijn 
die de stap zetten naar de ander. 

De eersten die medelijden hebben, 
juist als het ons moeite kost.

We zullen ervaren dat God ons 
het licht en de kracht geeft 

en dat Hij altijd dichtbij ons is.

WE VRAGEN GOD OM VERGEVING 
VAN WAT WIJ NIET GOED HEBBEN 

GEDAAN. 

ZO KUNNEN WIJ OOK VERGEVEN 
AAN DEGENEN DIE ONS PIJN 

HEBBEN GEDAAN
EN PROBEREN WEER 

EEN NIEUWE START TE MAKEN.

We zouden kunnen zeggen dat 
BARMHARTIGHEID 

een vorm van LIEFDE is
DIE GEEN GRENZEN 

KENT EN RUIMHARTIG 
IS VOOR IEDEREEN.

“VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ VERGEVEN 

AAN ONZE SCHULDENAREN»

BARMHARTIGHEID IS EEN 
BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE 

NAASTE VERWELKOMT,
MET NAME DE ARMSTEN EN 

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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In het «ONZE VADER» zeggen we:


