
WOORD VAN LEVEN

“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de 
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.” 

“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de 
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Niemand kan Maria in haar moederschap  
navolgen, maar ze kan voor ons wel een groot 
voorbeeld zijn.

Net als zij kunnen we heel ons vertrouwen 
stellen op God. 
Net als zij kunnen we ons ‘ja’ aan God zeggen 
in vele situaties in ons dagelijks leven en 
ervaren dat Hij zijn beloften waarmaakt.
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Eind van deze maand is het Kerstmis: 
de geboorte van Jezus. In de weken ervoor 
mogen we ons voorbereiden op dit grote feest.
In het evangelie van Lucas lezen we over de 
engel Gabriël die de geboorte van Jezus 
aankondigt aan Maria. 

“Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet Hem Jezus noemen. 
Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd.”
Maria is verbaasd en ze hebben een kort 
gesprek. Dan zegt ze tot de engel:
“De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.”

Ze geeft zich met heel haar ziel aan God de 
Vader en ze gelooft in de vervulling van zijn 
woorden en beloften.

12

www.focolare.nl

Jezus heeft gezegd dat Hij aanwezig is 
onder hen die zijn gebod van liefde leven: 

“Waar twee of drie mensen in mijn naam 
samen zijn, ben Ik in hun midden”
Mat. 18:20

Als we zo samen zijn, kan Jezus geboren 
worden onder ons. 
Door elkaar lief te hebben, door écht naar 
elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn.
Zo kunnen we leven naar het voorbeeld 
van Maria.

We gingen met een groep tieners samen 
naar een opvangcentrum voor 
vluchtelingen waar jongere kinderen 
woonden. 
We probeerden er helemaal voor hen te 
zijn en hebben een hele middag spelletjes 
gedaan: tafelvoetbal, buiten voetballen en 
andere spelletjes. 

In het begin bleven de kinderen wat bij 
elkaar, maar aan het einde deed iedereen 
mee. Het werd een fijne middag en er was 
een grote vreugde onder ons. 

De begeleiding vroeg ons om vaker te 
komen. Voor iedereen was het een mooie 
voorbereiding op het Kerstfeest.


