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WOORD VAN LEVEN

“Wie de belangrijkste wil zijn,
moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar.”

Op weg met Jezus naar Kafarnaiim hebben
de leerlingen onder elkaar een discussie.
Wanneer Jezus vraagt wat ze met elkaar
bespreken, durven ze Hem geen antwoord
te geven omdat ze zich een beetje schamen.
Ze probeerden onder elkaar te begrijpen
wie van hen het belangrijkste was.

Om hen te helpen werkelijk zijn leerlingen
te zijn, gaat Jezus zitten,

roept hen rondom zich en zegt hen:

Wie de belangrijkste wil zijn,

moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar.

Dienen. Niet als een slaaf die tot werken
wordt gedwongen, maar als een vrij mens
die zijn talenten en zijn kracht inzet voor
de ander. Voor iedere naaste, zonder
uitzondering.

Chiara Lubich schreef bij deze bijbeltekst:

“... Is aan ons een taak toevertrouwd?
Laten we dan niet denken dat we daardoor
‘iemand’ zijn; geef geen ruimte aan
hoogmoed en eigendunk.

Laten we niet vergeten dat het belangrijkste
is onze medemens lief te hebben.

Laten we van iedere situatie gebruik maken
om onze naaste beter te dienen,

tot in de kleinste dingen:

de nederige dagelijkse plichten,

de hulp aan onze ouders,

de vrede en harmonie op school.

Ja, hoe de dingen ook gaan, laten we niet
vergeten dat christendom betekent lief te
hebben en bij voorkeur de geringsten.

Als we zo leven, worden we voor anderen
tot een verlengstuk van Gods
Voorzienigheid.”

De bescherming van de planeet, ons
gemeenschappelijke huis, ook dat is een
dienst aan onze medemens, aan alle
mensen, ook aan de generaties na ons.

De gemeenschap van Taizé in Frankrijk
heeft voor deze maand een speciaal gebed
voorgesteld:

“God van liefde, schenk ons de genade om
de oneindige schoonheid te bevatten van
wat U hebt geschapen, van alles wat van U
komt, van uw onuitputtelijk mededogen.
Vergroot onze zorg voor anderen en voor de
hele schepping.

Leer ons de waarde te ontdekken van alles
wat bestaat en maak ons brengers van
vrede in de mensenfamilie.”



