
Iedereen is wel eens 
verdrietig.
Ook Jezus huilde wel eens. 
Hij kende het lijden van 
zijn volk.

Vele zieken, armen, 
eenzamen en zondaars 
stroomden naar Hem toe 
om naar zijn genezende 
woorden te luisteren en 
weer gezond te worden,
zowel lichamelijk als 
geestelijk.
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Chiara Lubich schreef bij 
deze bijbeltekst: 

(…) Deze zaligspreking kan 
nu al tot vervulling komen.

Het lijden en de pijn 
kunnen blijven, 
maar we kunnen nieuwe kracht
vinden om het te dragen en 
om anderen te helpen 
in hun moeilijkheden. 

We leren de moeilijkheden 
te zien zoals Hij ze heeft 
gezien: als middel tot 
verlossing».

«Met deze woorden wil 
Jezus allen die verdrietig 
zijn niet alleen 
geruststellen 
en een beloning beloven 
voor de toekomst. 

Hij denkt ook aan het nu, 
want zijn rijk is hier al 
aanwezig, ook al is het 
nog niet op een 
definitieve manier.

Chiara Luce, iemand net als 
wij, was nog geen 18 toen er 
bij haar een ongeeslijke ziekte 
werd ontdekt waaraan ze kort 
voor haar 19e verjaardag is 
overleden. Niet lang daarna is 
ze door de katholieke kerk 
zalig verklaard. 
Zelfs toen ze al heel ziek was 
bleef ze veel moed en vreugde 
geven aan iedereen om haar 
heen. Haar laatste woorden 
tegen haar moeder, in bijzijn 
van haar vader: «Wees gelukkig, 
want ik ben het ook.»
Hoe heeft ze dit gekund?
Op haar 14e schreef ze:

“Ik heb het Evangelie opnieuw 
ontdekt. Ik zie dat ik het tot 
nu toe nog niet écht heb 
geleefd. Vanaf nu wil ik van dit 
prachtige boek het enige doel 
van mijn leven maken. Ik wil en 
kan geen analfabeet blijven. 
Zoals het niet moeilijk voor me

«GELUKKIG DE TREURENDEN, 
WANT ZIJ ZULLEN 
GETROOST WORDEN»

«GELUKKIG DE TREURENDEN, 
WANT ZIJ ZULLEN 
GETROOST WORDEN»

=

www.focolare.nl

was om het 
alfabet te 
leren, zo 
moet het ook 
zijn met het 
leren beleven 
van het 
Evangelie.»

CHIARA LUCE BADANO (Italië)


