
Vandaag ben ik met Luis de stad in gegaan 
om een verjaardagscadeau voor zijn moeder 
te gaan kopen. Daarna ben ik met hem mee 
naar huis gegaan. Een mooie middag.

Luis was vandaag verdrietig. Ik had eigenlijk 
andere plannen vanmiddag, maar ben naar zijn 
huis gegaan. We hebben bij gekletst.

We spreken daar vaak af op zaterdag.
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