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«Maar wanneer u door
de Geest geleid wordt,
bent u niet onderworpen
aan de wet.” Galaten 5,18
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We zijn

Geroepen om
ouwers van
rede te zijn.

Wat wil dat
zeggen fleven
naar de Wet’
en je laten
leiden door
de Geest’?

De apostel Paulus schreef:
«De hele wet is vervuld in
één uitspraak:

Heb uw naaste lief als
uzelf» Galaten 5,14

Als we ons laten leiden
door de Geest van God,

door zijn liefde, dan zullen

we een grote vrijheid in
ons ervaren.

We zijn geroepen te leven

naar het voorbeeld van
Jezus

om iedereen lief te hebben,

om als eerste lief te
hebben,

om de ander lief te hebben

als onszelf,
zelfs onze vijanden.

«Het is de liefde die ons
beweegt, die ons ingeeft
hoe te reageren op
bepaalde situaties.

Het is de liefde die ons
helpt te onderscheiden
of het goed is wat ik doe
of niet.

Het is de liefde die ons
aanzet om het goede
voor de ander te doen.
We worden niet geleid
door iets van buiten,
maar door het werk van
de Geest in ons.

Ons hart, ons verstand
en al onze capaciteiten
komen tot bloei met de
Geest.

Zo kan het plan dat God
met ons en met de
wereld heeft zich
verwezenlijken.

We zijn vrlg‘ geworden
om lief te hebben.».

Chiara Lubich

DE LIEFDE VAN GOD
ZET ONS AAN OM
VERANTWOORDELIJK-
HEID TE NEMEN

IN DE FAMILIE,

OP SCHOOL,

MET ONZE VRIENDEN,
OVERAL WAAR WE ZIJN.
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. Onze

Ervarlngen

Graag wil ik een ervaring
met jullie delen die nog
steeds actueel is.

Ik ben de tweede van
vijf kinderen.

Van huisuit heb ik een
christelijke achtergrond.
Op zondag gaan we
meestal samen naar
de kerk.

Toch is het leven in
ons gezin niet altijd
over rozen gegaan,
zoals in vele families.
Enkele jaren geleden
is mijn vader ergens
anders gaan wonen.

Sinds hij ons verlaten
heeft is alle contact
met hem verbroken.

OP EEN DAG GEEFT EEN
LERAAR OP SCHOOL MIJ
EEN KORTE TEKST MEE:
HET WAS HET WOORD
VAN LEVEN.

HET GING OVER DE
WEDERZIJDSE LIEFDE.

Ik merkte dat het in mijn
eentje niet lukte om te
vergeven.

Toen we in de kerk waren
heb ik alles aan Jezus
toevertrouwd. Ik heb Hem
gevraagd om mij te helpen
hem lief te hebben.

Toen ik weer thuis was
heb ik de telefoon gepakt
en hem gebeld.

Ik deed enorm mijn best
om hem niet te
veroordelen en wou het
niet over de scheiding
hebben. Ik wilde alleen dat
het een mooi gesprek zou
zZijn tussen ons.

Na het telefoontje
ervaarde ik een
grote vrede in
mijn hart.
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De pijn en

het lijden zijn nog
niet verdwenen,
de situatie is
onveranderd:
mijn ouders zijn
uit elkaar.

Maar ik heb
begrepen dat ieder
klein gebaar van
liefde

een stap is

naar een wereld
van vrede.

Rafael uit Brazilié
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