
Jezus noemt alle mensen die in de ogen van de 
wereld beschouwd worden als mislukkelingen juist 
‘gelukkig’ of ‘zalig’: de nederigen, 
de bedroefden, de zachtmoedigen, de zuiveren 
van hart, degenen die werken voor de vrede.

Hij doet hen een grote belofte: ze zullen door 
Hemzelf worden verzadigd en getroost, 
en ze zullen het koninkrijk van de hemel bezitten.

«Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden.» 

Mattheus 5, 9

Hier is dus sprake van een echte revolutie, 
de wereld wordt op zijn kop gezet:
de laatsten zullen de eersten zijn!
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Ervaring van Jorge uit Venezuela. 

“Op een dag heb ik aan het eind van de 
schooldag gemerkt dat mijn klasgenoten een 
protestmanifestatie wilden organiseren. 
Ze waren van plan daarbij geweld te gebruiken 
door auto’s in brand te steken en stenen te 
gooien. Ik durfde er eerst niets van te zeggen. 

Maar toen vond ik de moed om mijn 
klasgenoten voor te stellen om 
op vreedzame wijze te demonstreren.”

een ware
revolutie

«... zij zullen kinderen van God 
genoemd worden»

“De vrede is een eigenschap van God. 
Daarom lijkt degene die zich inzet voor de vrede 
op Hem, en kan kind van God genoemd worden. 
Wie vrede brengt, handelt 
als een kind van God.” Chiara Lubich


