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Het is een boodschapper van 
God die haar uitnodigt en op 
antwoord wacht. 

“Gegroet Maria”
zegt de engel en 
vraagt haar of ze deel 
wil zijn aan Zijn grote 

plan van liefde. 

De engel kondigt de geboorte van 
Jezus aan. Verbaasd en verheugd 
ontvangt Maria het geschenk van     
deze persoonlijke ontmoeting met 

de Heer. En vol vertrouwen in Zijn 
liefde zegt ze haar ‘ja’ aan dit nog 
onbekende plan. Ze geeft zich

helemaal over aan Hem.
Ze wil dienstbaar zijn aan 

Hem en aan de mensen. 

“Eén van de meisjes in mijn klas is een beetje sloom en komt niet altijd 
slim uit de hoek. Ze is al eens blijven zitten en nu zit ze bij ons. 
Eigenlijk valt ze helemaal buiten de groep. Af en toe maak ik een 
praatje met haar. Op een dag nodigt ze me uit voor haar verjaardag. 
Ik zeg ja en zoek een cadeautje. 
Als ik bij haar aanbel hoor ik vrolijk geschreeuw en haar moeder doet 
open met een kleine in de arm, er lopen nog meer kinderen rond, haar 
broertjes en zusjes. Wat zijn ze blij dat ik gekomen ben. Niemand 
anders was er om de taart met hen te delen. Toen ik naar huis fietste 
voelde ik van binnen een grote blijdschap, 

gelukkig dat ik ja had gezegd.“ 

ervaring van Saskia


