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“Weten jullie nog hoe ik leefde toen ik bij jullie was?
Nu is het jullie beurt: verkondig aan iedereen het Evangelie
dat jullie hebben ontvangen,
maak bekend dat God ieder mens wil ontmoeten en
dat jullie allemaal broers en zussen zijn”.

Het  verlangen naar leven in een mooie
harmonie met de ander zit als het ware in ons DNA. 
Maar toch is het niet altijd makkelijk.

Ieder mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van God die
Liefde is. Ieder mens heeft in zijn hart het verlangen naar
contact met de ander; in alle culturen en werelden bouwt men
relaties op om samen te leven.

Hoe kunnen we deze uitnodiging VANDAAG leven?

In ons eentje kunnen we dat nooit realiseren. 
Daarom heeft God ons een bijzondere gave geschonken: 
de Heilige Geest. Deze steunt ons bij onze inzet om iedere 
persoon lief te hebben, zelfs als die onze vijand is.

“Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit” 

Hiernaast enkele 
manieren waarop we 
een echt contact met 
de ander kunnen 
opbouwen.

Proberen we deze maand 
bij iedere ontmoeting 
onze naaste lief te 
hebben en te 
leven zoals Jezus  ons 
heeft voorgedaan!

Met een ‘X’ aangeven als we 
geleefd hebben wat in een 

hokje staat.

Jezus nodigt ons ook nu uit 
met een groot vertrouwen:


