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Wedstrijd verloren maar… ik heb gewonnen!
Vorige zondag hebben we een volleybal-wedstrijd 
gespeeld tegen een team uit een andere stad. We 
waren ervan overtuigd dat we zouden winnen 
maar we hebben maar één set gewonnen. Na de 
wedstrijd is er een meisje fel tegen me uitgevallen. 
Volgens haar hadden we verloren omdat ik een 
paar ballen had misgeslagen. 

Ze was ontzettend boos. 
Ik antwoordde: “Och, we hebben 
allemaal onze goede en kwade 
dagen.” Ze liep weg zonder iets te 
zeggen.
Ik was ervan overtuigd dat God 
me een handje zou helpen. 
Bij de volgende training heb ik het 
met haar goedgemaakt door te 
zeggen dat ik bij de volgende 
wedstrijd echt mijn best zou doen, 
en ze heeft me omhelsd.
Nadia uit Nederland
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In Actie
Waar TEKORT is aan liefde 

proberen MEER liefde te brengen

Telkens als je merkt dat de 
liefde ontbreekt, bij jezelf of bij 
iemand anders: probeer om 
drie daden van liefde te doen.

.

Mijn 
aantekeningen…

Klaag niet
over elkaar.
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Knip deze iphones 
uit en geef ze aan 

iemand – als 
uitdaging voor 
deze maand.

Telkens als je merkt dat de 
liefde ontbreekt, bij jezelf of bij 
iemand anders: probeer om 
drie daden van liefde te doen.
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Telkens als je merkt dat de 
liefde ontbreekt, bij jezelf of bij 
iemand anders: probeer om drie 
daden van liefde te doen.
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Telkens als je merkt dat de 
liefde ontbreekt, bij jezelf of bij 
iemand anders: probeer om drie 
daden van liefde te doen.

.
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aantekeningen…


