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C. Lubich op  25-5-2002 te Rome 

Het gebeurt vaak dat ik mijn andere wang 
toekeer, dat ik mijn klasgenoot vergeef. Ik 
wil hem echter ook laten inzien dat zijn 
manier van doen niet goed is. 
Wat voor tips kun je me geven?

Als we onze broeders niet 
waarschuwen worden wij ook 
verantwoordelijk voor de fouten die zij 
begaan. Het Evangelie vraagt om te 
vergeven én tijdig te waarschuwen!

Je kunt zeggen: 
“Pas op, dat is niet goed...". 

Vergeven en 
waarschuwen

Maar hetzelfde Evangelie dat spreekt 
van vergeven, zegt ook dat we onze 
broeder die een fout maakt 
moeten waarschuwen!

We moeten zeker 
altijd vergeven!
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Dionisio uit Angola“Neem wraak!” “Nee, ik vergeef”

“Ik was met een vriend 
aan het spelen, toen er 
plots iemand aankwam 
die me zonder enige 
reden op mijn hoofd 
begon te slaan”. 

In zijn hand had hij een kapotte 
fles. Al snel zat mijn hoofd vol 
wonden en moest ik in het 
ziekenhuis op meerdere 
plaatsen gehecht worden.

Toen ik eindelijk naar huis kon, 
deed het nog steeds zo zeer dat 
ik alleen maar kon denken aan 
wraak.

Terwijl hij dat zei, moest ik aan 
het Woord van Leven denken 
waarin staat dat we ook de 
vijanden moeten beminnen.

Ik heb de vader meteen 
geantwoord: 
“Ik doe uw zoon geen kwaad 
want ik heb hem vergeven!”

Deze reactie had hij helemaal 
niet verwacht. Dit was een 
totaal nieuwe visie voor hem.
Hij riep heel blij zijn zoon erbij 
die natuurlijk ook heel verrast 
en blij was.
We hebben elkaar vergeven 
en er heerst nu vrede onder 
ons.

De volgende dag stond de vader 
van de jongen die me dit had 
aangedaan voor de deur om 
excuus te maken. Hij zei:
“Ik geef je de toestemming om 
mijn zoon hetzelfde aan te 
doen wat hij jou heeft 
aangedaan. Misschien dat hij 
dan begrijpt hoe verkeerd hij 
gehandeld heeft!


