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«Wie van jullie zonder zonde is, laat die 
als eerste een steen naar haar werpen.»

Johannes 8,7 

Uit deze woorden mogen we zeker niet opmaken 
dat Jezus toegeeflijk is tegenover het kwaad.
De woorden: “Ga naar huis en zondig vanaf nu 
niet meer", zijn duidelijk genoeg.

Geeft Jezus ons hiermee een norm aan 
van hoe we ons moeten gedragen?

Jezus richt zich ook tot die mensen die anderen 
zonder pardon veroordelen, zonder rekening te 
houden met het berouw dat in het hart van de 
schuldige kan opkomen. Hij toont wat zijn houding 
is tegenover mensen die in de fout gaan: 
barmhartig zijn! 

Hoe kan ik die barmhartigheid in praktijk 
brengen waar Jezus over spreekt?

Door bij iedere ontmoeting met een medemens 
eraan te denken dat ook wij ook fouten maken.

Soms denk ik: “Wat zou ik gedaan hebben als 
ik in hun schoenen had gestaan?”

Ook wij hebben de band van liefde met God soms 
verbroken en zijn Hem soms ontrouw geweest.

Vergeven ..., maar is dat wel echt mogelijk?

Niet alleen vergeven, ook vergeten. Iedere mens 
weer als nieuw zien. Barmhartig zijn tegenover 
iedereen. Niet oordelen, zonder enig begrip.

Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

IEDERE MENS WEER 
ALS NIEUW ZIEN!

ALS WE IN ONS HART IN 
PLAATS VAN KRITIEK 
EN VEROORDELING 
LIEFDE EN 
BARMHARTIGHEID 
HEBBEN VOOR DE 
ANDEREN, GEVEN WE 
HEN DE MOED OM ELKE 
KEER OPNIEUW TE 
BEGINNEN.

In Actie…

KLEUR ELKE KEER EEN 
VIERKANTJE ALS HET 

GELUKT IS OM OPNIEUW 
TE BEGINNEN EN TE 

VERGETEN....
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Vorig jaar vertelde een klasgenoot me, dat ze 
met een jongen die ze op internet had leren 
kennen al meteen bij de eerste ontmoeting naar 
bed was gegaan.

EEN ANDERE VISIE

www.teens4unity.net

Ik had al eerder geprobeerd haar te overtuigen dat 
het niet goed was, en dat ze daardoor iets heel 
belangrijks zou verliezen! Meer kon ik niet doen. 
Ze veranderde niet van idee en ze had niet in de 
gaten wat voor gevolgen deze keus zou hebben. 
Het speet me heel erg.

Dit jaar, we zitten nog steeds in dezelfde klas, heb 
ik geprobeerd om haar vriendschap niet te 
verliezen, ook al ben ik het niet altijd met haar 
eens.

Op een dag, totaal onverwacht, kwam ze naar me 
toe: “Weet je, vorig jaar heb ik een grote fout 
gemaakt. Ik heb er spijt van en ik denk nu anders 
over de waarde van mijn eigen lichaam.”

Op dat  moment werd het me duidelijk dat ik me 
vorig jaar niet vergist had door haar een andere 
visie voor te stellen. En dat het ook niet nutteloos 
was geweest.

Deze ervaring heeft me laten zien dat we de hoop 
niet moeten verliezen, ook al lijkt het of we de 
enigen zijn die proberen trouw te zijn aan Jezus.

Ric uit Italië


