
De wereld is ziek. Vaak wint het recht van de sterkste, van de 
slimste,van de sluwste. Soms lijkt alles geblokkeerd door het 
egoïsme: Is er een medicijn om de wereld te genezen? 

Wanneer we dit gebod beleven, 
heeft niet alleen je eigen leven er 
baat bij, maar ook je hele omgeving. 
Mensen worden aangestoken 
door jouw “vuurtje” en gaan 
daardoor anders met elkaar om; 
groepen leren elkaar te 
respecteren, en je omgeving 
verandert beetje bij beetje;
Jouw vuurtje gaat als een lopend 
vuurtje de wereld door!

Het gebod van de liefde omvat alle andere geboden. 

Het antwoord is JA: 
LIEFDE VOOR DE NAASTE. 
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Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

w
w

w
.t

ee
n

s4
u

n
ity

.n
et

WOORD VAN LEVEN

iB
ro

th
er



IK ZAG DAT DE 
VLOER ERG VIES 

WAS. 

IN PLAATS VAN MET 
DE ANDEREN TE 
GAAN SPELEN

HEB IK DE VLOER 
GEVEEGD EN 

GEDWIJLD!

Hoofdpersoon
MATTHEW uit de USA

Tekeningen
by Tochi

IK BEN EEN KEER 
MET MIJN VRIENDEN 

BIJ EEN KEUKEN 
VOOR DAKLOZEN 

GAAN HELPEN. 

WE HEBBEN EEN HELE 
TIJD IN DE KEUKEN 

HARD GEWERKT

TOEN WE KLAAR 
WAREN MET DE 

LUNCHPAKKETTEN 
IS BIJNA IEDEREEN 

NAAR BUITEN 
GEGAAN OM TE 

FRISBEEËN. 

WE MOCHTEN 
LUNCHPAKKETTEN 

KLAARMAKEN VOOR 
DE ARME MENSEN 

EN AAN TAFEL 
SERVEREN.

SOUP
KITCHEN

BROODJESBAR 
VOOR DAKLOZEN

The End

Zo leven wij

DE VOLGENDE ERVARING 
KAN DIE VAN JOU ZIJN.

ERVARINGEN UIT DE HELE WERELD!



MAAK VAN JE EIGEN ERVARING EEN STRIPVERHAAL!

Scan je stripverhaal en stuur het naar: redazione.gen3@focolare.org en ook naar martin.focolare@gmail.com

ACTION


