
WOORD VAN LEVEN

“Wees gerust, 
uw geloof heeft u gered.” 

Matteüs 9:22

Ons geloof kan op de proef worden gesteld. 
Maar we kunnen zijn als deze zieke vrouw:
ze laat zich niet weerhouden door een grote 
menigte die tussen haar en Jezus in staat.

Ook kunnen we proberen te leven als Jezus, 
door mensen die het moeilijk hebben en 
eenzaam zijn in onze eigen omgeving ‘aan te 
raken’ met liefdevolle aandacht.
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Jezus is op weg en Hij wordt omringd door vele 
mensen. 

Onder hen is een vrouw die al jarenlang lijdt aan 
bloedverlies, een ernstige aandoening. 
Ze leidt hierdoor een eenzaam bestaan en heeft 
weinig vrienden.
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ERVARING UIT VENEZUELA
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Een moeder uit Venezuela vond de moed om 
te vergeven: “Wanhopig was ik op zoek naar 
hulp. Hoe kon ik de mensen vergeven die mijn 
zoon hadden vermoord? 

Op een bijbel bijeenkomst hoorde ik deze 
woorden: ‘Zalig de vredestichters, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden’ 
(Mat. 5:9) en ‘Bemin je vijanden’ (Luc. 6,35).

Een zaadje drong door in mijn hart. 
Uiteindelijk won de vergeving. 
Onlangs werd ik opgeroepen voor een 
confrontatie met de moordenaar van mijn 
zoon, die gevangen was genomen. 
Het was heel moeilijk, maar ik voelde in mijn 
hart geen haat meer, 
alleen een groot medelijden en ik heb die 
persoon aan Gods barmhartigheid 
toevertrouwd.”

Wanneer Jezus in haar buurt komt waagt ze het 
de zoom van zijn kleed aan te raken. 
Ze dacht: als ik zijn mantel maar aanraak, 
zal ik genezen worden. 

Jezus keerde zich om. Hij zag haar en zei: 
“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Haar geloof heeft haar redding gebracht, 
niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook 
de ontmoeting met de liefde van God, door de 
blik van Jezus.

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Hoe kunnen we dit Woord van leven beleven?

Door in moeilijke omstandigheden ons 
vertrouwen helemaal op Jezus te stellen. 


