
Woord
van Leven

juli

Als wij de wil van God 
doen, als wij liefhebben, 
erkent Jezus ons als zijn 
familieleden, als zijn 
zussen en broers. 
Dat is een geweldige 
kans !

We worden daardoor 
vrij van het verleden, 
van onze angsten, 
van onze vaste patronen. 

Als we gericht zijn op zijn 
wil, op de liefde voor 
onze naaste, worden we 
zoals de Schepper ons 
bedoeld heeft. 

«Zijn er in jullie midden 
mensen die onder 
beproevingen lijden? 
Heb begrip voor hen zoals 
een moeder, zelfs nog meer 
dan een moeder. Geef hun 
uitzicht door je woord of 
door je voorbeeld. Zorg dat 
ze nooit de warmte van de 
familie hoeven te missen. 
Integendeel, zorg ervoor dat 
die toeneemt. 
Zijn er in jullie midden 
mensen die lichamelijk 
lijden? Dat zijn jullie eerste 
broers en zussen! 
Beschouw geen enkele 
activiteit belangrijker dan de 
familiegeest opbouwen 
onder de broers en zussen 
met wie je samenleeft. 
En schep overal waar jullie 
heengaan om het ideaal van 
Christus te brengen, 
bescheiden, voorzichtig, 
maar doelbewust die 
familiegeest.»

In een wijk van Homs
in Syrië maken 150 
kinderen, de meesten 
moslim, gebruik van de 
kinderopvang in een 
school van de Grieks-
orthodoxe Kerk. 
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