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IN EEN MAATSCHAPPIJ WAAR 
HET VAAK GAAT OM SUCCES 
EN ALLES ZELF TE KUNNEN, 
ZIJN CHRISTENEN GEROEPEN OM 
TE LATEN ZIEN HOE MOOI HET IS 
ALS BROERS EN ZUSSEN 
SAMEN TE LEVEN,
ALS WE ZIEN VAN ELKAAR
WAT WE NODIG HEBBEN 
EN ELKAAR WEDERZIJDS
LIEFHEBBEN.

Het is de eerste stap naar het 
opbouwen van de beschaving van 
de liefde, van een cultuur van 
gemeenschap, waartoe Jezus ons 
ook vandaag uitnodigt.

De eerste 
getugenis die 

we kunnen 
geven is 

dat we op 
onze weg 

iedere naaste 
liefdevol 

verwelkomen.

IN HET EVANGELIE VAN 
MATTEÜS WORDT 
VERTELD DAT JEZUS DE 
TWAALF APOSTELEN 
UITKIEST EN HEN 
UITZENDT OM ZIJN 
BOODSCHAP TE 
VERKONDIGEN.

«Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt 
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.»

«JEZUS WAS DE VOLMAAKTE UITDRUKKING VAN DE LIEFDE VAN DE VADER, 
EEN LIEFDE DIE HELEMAAL OPENSTAAT VOOR ALLE MENSEN, EN DIE 

WIJ OP ONZE BEURT ZOUDEN MOETEN HEBBEN VOOR ELKAAR». 

«Ervaringen uit de wereld»

Alle christenen hebben
een zending, net als de 
leerlingen: 
met zachtmoedigheid 
getuigen van God’s 
liefde. Op de eerste 
plaats door het leven, 
maar ook door te 
spreken. 

Matteüs 10,40

Laten we in onszelf geen 
vooroordelen, discriminatie 
en onverdraagzaamheid 
toestaan. 

Deze gevoelens komen zo 
gemakkelijk op en 
verhinderen dat we 
openstaan voor onze 
naaste.

«Laten zien hoe mooi het is om als broers en zussen te leven.»


