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NAAST ELKAAR LOPEN
VREUGDE EN VERDRIET

Je zo goed mogelijk inleven in de ander, 
zijn problemen echt begrijpen, zijn behoeftes, 
zijn mislukkingen en ook zijn vreugdes, 
met hem alles kunnen delen. 

1 WOORD VAN LEVEN #03

Op die manier voelt de ander zich begrepen en 
ondersteund, want er is iemand die met hem 
zijn lasten draagt, die zijn verdriet en zijn 
kleine vreugden deelt." 

We zullen Zijn vreugde en nabijheid ervaren, 
Hij die met ons op weg is.

MET ELKAAR DELEN
Op een weg vol hindernissen en gevaren
vertrouw je jezelf graag toe aan een gids. 
Wij weten dat Jezus van zichzelf heeft gezegd 
dat Hij de ‘weg’ is. (Joh. 14, 6)
Chiara Lubich schreef hierover: 

"De weg die Jezus gegaan is, heeft een naam: 
liefde. De liefde die Hij heeft beleefd en heeft 
gebracht is een speciale en unieke liefde. 
Hij vertrouwde hierbij helemaal op de Vader.

“Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan”    Psalm 25, 4

2 3

Van ‘s morgensvroeg tot ‘s avonds laat kunnen 
we iedere ontmoeting met een ander met 
deze liefde beleven. 

Thuis, op school, op het sportveld, op vakantie, 
laten we alle kansen benutten om de ander te 
beminnen als onszelf. 
Jezus in hen zien, niemand verwaarlozen, 
iedereen als eerste liefhebben.

Hij nodigt ons uit om Hem te volgen op deze weg 
van liefde voor de Vader en voor alle mensen.


