
Op een dag voelde ik van binnen dat ik zo toch niet 
kon blijven doen en dat ik haar meer moest 
beminnen. Ik ben bij haar binnen gegaan en in 
plaats van meteen naar het zwembad door te lopen, 
ben ik gaan zitten en heb haar van alles over vroeger 
gevraagd. Je wilt het niet geloven, maar het was 
helemaal niet saai.

Ik voelde dat de omhelzing, waarmee we elkaar die 

keer aan het einde groetten, anders was, ik voelde 

binnen in me een grote vreugde.

In de zomer ging ik vaak bij 

mijn oma langs, 

want waar zij woont is een 

groot zwembad. 

Mijn vrienden nam ik ook 

mee. 

Ik ging altijd even vlug bij 
oma binnen en groette 
haar snel, want ik vond het 
niet interessant om bij 
oudere mensen te blijven.

Een ‘duik’ in de 
vreugde

Nicolás ( Chili )

Over “jezelf één maken” schreef Chiara 
Lubich in een meditatie:

«Als iemand huilt, laten we dan huilen 
met hem. En als hij blij is, blij zijn met 
hem. Zo delen we het kruis door het 
met vele schouders te dragen. Zo 
vermenigvuldigen we de vreugde door 
die in vele harten te delen. (…) 
Laten we onszelf één maken met iedere 
persoon uit liefde voor Jezus en met de 
liefde van Jezus, totdat ook die ander, 
aangeraakt door Gods liefde in ons, 
zich één wil maken met ons. 
Dan ontstaat er een wederzijdse 
uitwisseling van hulp, idealen, plannen, 
gevoelens».
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«Ik ben voor iedereen wel iets 

geworden» (1 Kor 9, 22)

Op deze manier dragen we bij aan 

de broederschap van alle mensen,

de droom van God voor de mensheid 
en de reden waarvoor Jezus zijn leven 
heeft gegeven.

IK ZET ME IN OM

VAN DE ANDER

TE DELEN

VREUGDE EN VERDRIET

Deze manier van leven is niet een 
oproep om onze eigen overtuigingen 
op te geven, of om alles goed te 
keuren wat de ander doet, 
alsof we geen eigen overtuiging 
hebben. 

Jezelf één maken met de ander, 
je zou kunnen zeggen 
‘jezelf in de schoenen van de 
ander verplaatsen’
is geen teken van zwakte. 
Het vraagt dienstbaarheid en 
moed. 

“Vandaag wil ik proberen 
- voordat ik oordeel - me in 
de ander te verplaatsen.”

De apostel Paulus schrijft deze zin aan 
de Korintiërs om hen uit te leggen 
waarom hij nederig wil zijn en ieders 
dienaar. Zelfs van mensen die hem het 
leven moeilijk maken.
Paulus is uit liefde solidair met allerlei 

verschillende volkeren. 

Hij leeft helemaal als één van hen, 

om zo de boodschap van het 

evangelie door te kunnen geven.

Hij maakt zich geen illusies en weet 
maar al te goed dat het er maar een 
paar zullen zijn die zijn liefde 
beantwoorden. 
Toch bemint hij iedereen. Hij wil leven 
als Jezus en ieders dienaar zijn.

“Alles ben ik voor allen”


