
ij, meisjes en jongens uit 
Manilla, hebben in onze stad 
gekeken wie er het meest 
troost nodig zou hebben.
We kwamen uit bij een opvang 
voor kinderen zonder familie.

Het eerste dat we dachten:
WIJ WORDEN EEN FAMILIE 
VOOR DEZE KINDEREN !

Tijd met hen doorbrengen, 
vrienden worden, spelletjes 
spelen: we beleefden zeer 
mooie momenten samen.

En allemaal – ook wie wel een 
familie had – merkten we 
dat  onze familie groter 
geworden was !
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«Aanvaard elkaar daarom 

ter ere van God,

zoals Christus u 

heeft aanvaard»

DEZE WOORDEN LATEN 

ONS ZIEN HOE GROOT DE 

LIEFDE IS VAN JEZUS VOOR 

ONS. HET IS DE LIEFDE 

WAARMEE HIJ TIJDENS ZIJN 

AARDSE LEVEN ALTIJD 

IEDEREEN WELKOM 

HEETTE. IN HET BIJZONDER 

DE MEEST EENZAMEN, 

DE ARMSTEN DER ARMEN.

>> het vertrekpunt !
EN DAT IS HET EERSTE DAT GOD 

VAN ONS VRAAGT: 

DAT WIJ ELKAAR 

VERWELKOMEN ALS 

BROERS EN ZUSSEN, 

OP DE MANIER WAAROP JEZUS 

HET ONS HEEFT VOORGEDAAN. OPENHEID VOOR WIE  

ANDERS IS DAN WIJ, 

DAT IS HET 

VERTREKPUNT.

SAMEN

IEDERE MOEILIJKHEID

OVERWINNEN

WOORD
VAN
LEVEN

Rom. 15,7

DIT WOORD VAN LEVEN 
VRAAGT OM ONS EGOISME 
TE OVERWINNEN. 
BIJVOORBEELD: 
DE NEIGING OM ONS 
TERUG TE TREKKEN, 
OM TE DISCRIMINEREN, 
OM BUITEN TE SLUITEN 
WIE ANDERS IS DAN WIJ
EN ONZE RUST ZOU 
KUNNEN VERSTOREN.

DE EERSTE STAP NAAR 
EEN WERELD VAN 
LIEFDE, WAARIN 
IEDEREEN WEET TE 
GEVEN EN ELKAAR 
AANVAARDT.
DAT IS WAT JEZUS  
VOORAL NU VAN ONS  
VRAAGT.

WELKOMKLEUR EEN LETTER IEDERE KEER ALS JE IEMAND 

HEBT ONTVANGEN EN NIET HEBT BUITENGESLOTEN


