
“Het is een blijk van Gods genade, 
wanneer u verdraagt wat u moet lijden 
voor uw goede daden.”

Het lijden met geduld verdragen?
Maar hoe is dat mogelijk?

De apostel Petrus richtte zich tot de slaven die 
zich bekeerd hadden tot het geloof. Slaven 
ondergingen in die tijd vele onrechtvaardige 
mishandelingen. 

Dat gebeurde dus lang geleden. 
Wat kunnen we daar nu nog mee?

Deze woorden zijn gericht aan iedereen, in welke tijd 
die ook leeft, die te lijden heeft van onbegrip of 
onrecht!

Maar hoe kun je je beheersen in zo’n 
situatie?

6

In Actie
Ik KLEUR...

elke keer als ik de vrede heb gebracht 
waar onrecht was. 

Zo zullen “wonden” genezen.
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(1 Pt 2,20). 

Laten we de houding van Jezus overnemen.
Hij roept ons op om te antwoorden met liefde en niet 
met geweld, ...
te proberen in deze moeilijkheden en dit onbegrip een 
genade te zien, een gelegenheid die God toelaat om 
van een echte christelijke geest te kunnen getuigen.

GETUIGEN VAN DE 
LIEFDE DIE JEZUS OP 
AARDE HEEFT 
GEBRACHT.
EEN OPEN HOUDING 
TEGENOVER 
IEDEREEN, OOK 
TEGENOVER WIE 
ONS SLECHT 
BEHANDELD.

Kijk om je heen wie er te lijden heeft onder 
onbegrip, onrecht, of wie buitengesloten wordt of 
uitgelachen...
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