
7 Heb je wel eens meegemaakt dat je van 
een vriend een geschenk kreeg en dat je voelde 
dat je iets terug moest doen? 

Het is je vast wel eens gebeurd.

Als het zo is met jou, 

hoeveel te meer voor God, 

Hij die liefde is!

Je zult zeggen: “maar ik heb niets te geven!”

Dat is niet waar. 

Als je wilt, DAN HEB JE ECHTE SCHATTEN 

TE GEVEN:

JE VRIJE TIJD,

JE HART,

JE GLIMLACH, JE GOEDE RAAD…

Je zult zeggen: “maar aan wie moet ik dat 

geven?”

Kijk om je heen:

weet je nog? Die kennis in het ziekenhuis,

die mevrouw die zo eenzaam is,

die schoolkameraad die ondanks alles slechte 
punten heeft behaald,

die vriend die altijd droevig kijkt,

je broertje…Ik wist dat God bij 
me was en dat was 
genoeg…

Ik ben zijn vriend 
geworden.
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… en kleur een hand in telkens 

als je BLIJ bent geworden 
nadat je iets hebt gegeven…
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