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...Toen ik het Ideaal van een verenigde wereld leerde 

kennen begreep ik dat ik anders moest gaan leven. 

De eerste stap? Mijn muzieklerares beminnen. 

Tussen ons had het nooit geklikt.

“In de klas had ik haar vaak midden in haar gezicht 

gezegd wat ik van haar  dacht, en daarvoor had ze 

mijn moeder al meerdere keren laten komen. 

Toen ik door had wat 

beminnen betekent,  

begreep ik dat ik haar 

mijn excuses moest 

aanbieden. De eerste 

stap was dat ik me 

beter ging gedragen in 

de klas en probeerde 

niet meteen tegen haar 

in te gaan.

Eerst begreep ze me verkeerd, maar ik ging door en 

vertelde haar hoe ik nu leefde en over wat God nu 

voor mij betekent, ook al wist ik dat ze niet in Hem 

geloofde.

Toen vonden we elkaar, en raakten met elkaar in 

gesprek. 

Ik was echt blij. Er is een diepe vriendschap 

ontstaan en ik ontdek in haar veel positieve 

dingen die ik eerder niet kon of niet wilde zien.

Een keer vroeg ik of ik 

haar na de les kon 

spreken. Maar zij dacht dat 

ik tegen haar in wilde gaan 

omdat ze me een slecht 

cijfer gegeven had, en ze 

weigerde met me te 

spreken. 

Toe zei ik dat ik haar mijn 

excuses wilde aanbieden.

Ik vertelde haar over mijn 

‘bekering’, over de liefde 

en de eenheid die ik had 

ontdekt. 
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“Geloven in de liefde”
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Het geeft ons de 

echte   

VREUGDE

Input:

Ik heet 
Veronika en 
ik woon in  
Tsjechië

Geloven

in Zijn liefde.

Misschien vind je de woorden van 

het Evangelie moeilijk te begrijpen, 

moeilijk om het te leven.

Misschien zie je het niet meer 

zitten en ben je geneigd om af te 

haken. 

Maar eigenlijk zou het al genoeg 

zijn als we dit éne Woord uit het 

Evangelie leefden. Dat kan ons echt 

al helpen.

Want in ieder Woord van Jezus is 

God aanwezig. Dit Woord maakt 

ons

Telkens als de moeilijkheden 
me droevig maken, krijg ik 
kracht van twee kleine 
woordjes:
OPNIEUW BEGINNEN!
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“Geloven in de liefde”

Zet 1 streepje iedere keer dat het je gelukt is 

om een Woord van Jezus te beleven. 

Iedere keer dat je OPNIEUW BEGINT nadat je 

het vergeten bent, mag je 2 strepen zetten.


