“st de, . . . .
jaa;efl{en::,’; vreae VREDE is eerst en vooral Onze Ultelndelu!< heb ik met
Psalm 34,15 een GESCHENK VAN GOD. - grote moeite besloten om

Ervarin-
gen:

mijn boom te planten en
ik ben ook mee gaan doen
met volleybal.

Hij geeft het ons, als een
Vader die van ons houdt.

|

WAAREN )\
HOE VIND JE

3{!;VREDE?

Dat is soms een zoektocht,

«Als de mens niet in vrede is
met God, is de aarde zelf niet
in vrede. Velen voelen de
‘pijn’ van de aarde wanneer
deze niet gebruikt wordt
volgens het plan van God,
maar alleen uit egoisme en
bezitsdrang.

Het is dit egoisme en deze
bezitsdrang die de aarde meer

Ik word heel makkelijk
kwaad.

Op een keer werd ik boos op
mijn vrienden zonder dat ik
eigenlijk wist waarom en ben
ik weggelopen. Allemaal om
de beurt kwamen ze naar me
toe maar ik was z6 kwaad dat
ik me iedere keer omdraaide.

Precies die dag hadden we

Onder het spel voelde ik
langzaamaan dat ik z6 niet
door kon gaan met de dag
voor iedereen te
verknoeien.

DAAROM BEN IK NAAR DE
HELE GROEP GESTAPT.

WE HEBBEN BELOOFD
DAT WE ELKAAR ZULLEN
HELPEN. ALS IEMAND

besloten om iets te doen voor
de natuur door bomen te
planten.

Ik voelde wel dat het niet

vernielen dan welke vorm van
vervuiling ook.

Dat is daar alleen maar een
gevolg van.

SOMS KWAAD WORDT,

we moeten er ons deel voor
doen: door de stem van het
geweten te volgen die ons

altijd aanspoort om de weg

ZULLEN WE HET WEER
VERGETEN EN GEWOON

Heb je je wel eens
afgevraagd wat de 4
betekenis is van het

woord VREDE?

In de Bijbel heeft het
woord ‘vrede’ vele
betekenissen.

Het kan bijvoorbeeld
gaan om de vrede die
we van binnen voelen,
of om vrede tussen
mensen en volken.

van het goede te kiezen en

niet van het kwade.

VREDE-BRENGERS
ZIUN

HET LUKT HET ONS NIET OM
ALLE WAPENS IN HEEL DE
WERELD TOT ZWIGEN TE

BRENGEN.

MAAR WE KUNNEN PROBEREN
OM DE VREDE OM ONS HEEN
OP TE BOUWEN DAAR WAAR

DIE MISSCHIEN WEL EENS
ONTBREEKT, THUIS,
OP STRAAT OF OP SCHOOL.

Als je inziet dat heel de
schepping een geschenk is van
een Vader die van ons houdt
dan is het veel gemakkelijker
om in harmonie met de natuur
te leven.

En als je begrijpt dat dit
geschenk voor heel de
mensheid bestemd is
en niet alleen voor een kleine
groep, dan ga je met meer
respect om met iets dat
nu en in de toekomst van
iedere mens is».

Chiara Lubich in 1999 in
gesprek met Nikkio Niwano,
stichter van de Japanse
boedhistische beweging
Rissho Kosei Kai.

klopte dat ik me zo
afzonderde, maar ik was
nog steeds boos.

DAARNA SAMEN WEER
VERDER GAAN. (EN WE
HEBBEN VELE KANSEN
GEHAD!)

Aan het einde van de dag
kun je zeggen dat het ons
gelukt is. Deze ervaring
heeft me geholpen om te
begrijpen dat ik steeds
weer opnieuw kan
beginnen. En met de hulp
van de anderen gaat het
nog makkelijker.

Brian - Mumbai - 14 jaar
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