“Laat de Heer\

uw vreugde

blijven.”
Filippenzen 4, 4 Y,

>

Geven
maakt
Gelukkiger
dan
Ontvangen

Wanneer we om ons h
heen kijken is er vaak
helemaal geen reden

om gerust te zijn,

laat staan om in

de vreugde te blijven. )

WE KUNNEN

ONTMOEDIGD RAKEN
DOOR MOEILIUKHEDEN
THUIS OF OP SCHOOL,
DOOR ONRECHT IN DE KERK
OF IN DE SAMENLEVING,
DOOR OORLOGEN IN DE
WERELD.

Toch nodigt Paulus ook
ons uit om in de vreugde
te blijven.

Wat is het
geheim van
de ware
vreugde?

«Er is een reden waarom
wij ondanks alle
moeilijkheden toch altijd in
de vreugde kunnen zijn:
het leven als christen
serieus nemen.
Daardoor leeft Jezus in
alle volheid in ons.

En met Hem kunnen we
niet anders dan in de
vreugde zijn.

Hij bevrijdt ons van iedere
angst en geeft ons de
kracht om alle
moeilijkheden en
beproevingen die we

ontmoeten te overwinnen.

Het is geen natuurlijk
optimisme,

maar de vrucht van een
ontmoeting met God

in het diepst van ons hart.»

Deze vreugde maakt het
mogelijk om voor anderen
open te staan met
hartelijkheid,

om tijd vrij te maken

en er helemaal

te zijn voor de ander.

Maar de wil van ons
jongeren om rondom ons
nieuw leven te scheppen
is heel sterk.

We organiseren festivals,
waaraan duizenden
mensen deelnemen.

We bouwen een school op
en leggen in een dorp een
park aan.

We bieden steun aan

Onze

Kortgeleden was erin
Syrié, ondanks de gevaren
van de oorlog, een groep
jongeren bijeen om hun
ervaringen met het
Woord van leven met
elkaar te delen.

«We hoorden het ene
verhaal na het andere.
Verhalen van pijn en
hoop, van heldhaftig
geloof in de liefde van
God. Er zijn er die alles
hebben verloren en nu
met hun familie in een
vluchtelingenkamp leven
of die hun meest geliefde
personen hebben zien
sterven.

gezinnen van vluchtelingen.

We denken vaak aan de
woorden van Chiara Lubich:

"De vreugde van een
christen is als een
lichtstraal die valt

op een traan,

als een roos die bloeit
op een plek met bloed."»

In deze getuigenis uit Syrié
horen we de kracht van

de eerste christenen.

In de verschrikkelijke oorlog
spreken ze van de hoop

in God die Liefde is.

En die hoop geven ze

door aan de mensen

om hen heen.

Veel dank aan de
jongeren uit Syrié

voor het delen van deze
sterke ervaring!

www.focolare.nl



