
De christelijke vrijheid is niet alleen een gave 
maar ook een opgave. 
Op de eerste plaats om de Heilige Geest in ons 
hart te ontvangen, door zijn stem in ons te 
herkennen. Chiara Lubich schreef hierover:

“De vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” 

Galaten 5, 22

Om die schat te vinden, om zijn stem in ons 
goed te kunnen horen, moeten we ‘ja’ en ‘nee’ 
weten te zeggen.

> ‘Ja’ op dat wat God van ons vraagt in onze taken

“Wij dragen in ons binnenste een immense schat 
mee. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? WOORD VAN LEVEN #05

Hij doet in ons capaciteiten en krachten 
opbloeien die niet tot bloei zouden komen als 
we alleen voor onszelf zouden leven. 

Dan zal de Heilige Geest ons leiden en aan ons 
leven een andere kracht, een andere smaak en 
een helderheid geven die ons en anderen 
vernieuwt.” 

een immense 
schat die in 

ons leeft

thuis, op school, overal waar we zijn.
> ‘Ja’ op de liefde voor ieder die we ontmoeten

een liefde die niemand buiten sluit.
De Heilige Geest die in ons is, zal niet alleen 
vernieuwing brengen in ons leven maar ook in 
het leven van velen om ons heen. 

Il mio 
impegno

a darti 
spazio

> ‘Nee’ tegen ons egoïsme
we zullen een grote vrijheid ervaren, 
vrij van onze eigen zorgen, 
vrij om er te zijn voor de ander. 


