
Welke stappen kunnen we zetten om steeds zo te leven als Hij?

“Laat onder u de 
gezindheid heersen 
die Jezus had” (Fil. 2,5) 

GOD HOUDT ONEINDIG VAN  MIJ, VAN ONS.

Het kan ons helpen iedere dag een moment stil te worden 
en ons in gebed tot Hem te richten. 

ALS EERSTE BEGINNEN

Door net als Jezus als eerste te beginnen met de naaste 
te beminnen. Je zult een echte vreugde ervaren.

IEDEREEN LIEFHEBBEN

Hij nodigt ons uit om 
ons hart te openen voor iedereen, niemand uit te sluiten 
en hen ook te laten ontdekken dat God van hen houdt. 

Een andere stap die we kunnen zetten is 
het positieve in de ander zien. 

Dat is niet altijd gemakkelijk, soms zie je iets dat 
misschien niet zo positief is. Juist dan kunnen we 

onze oordelen aan de kant zetten en 
proberen het goede te zien.

De liefde van Jezus is belangeloos. 
Ook wij kunnen onze kleine en grote talenten belangeloos 
geven om de eenheid op te bouwen op de plekken waar we 
leven: thuis, op school, met vrienden, op de sportvereniging.

De levensstijl van Jezus kan nog verder in en onder ons groeien als we 
de moeilijkheden en het lijden dat we tegenkomen niet uit de weg gaan. 

Wanneer we bijvoorbeeld iets verkeerd hebben gedaan of terugvallen 
in oude fouten MOGEN WE ALTIJD WEER OPNIEUW BEGINNEN!
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Allereerst door te geloven in Zijn liefde
en in de kracht van Zijn vergeving.
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De apostel Paulus schreef een brief aan 
de christenen van de stad Filippi. 
Hij schrijft hen dat Jezus hun voorbeeld is 
en moedigt hen aan om zo proberen te leven 
als Hij heeft voor gedaan.
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