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WOORD VAN LEVEN

“Alles wat jullie gedaan hebben voor
één van de minsten van mijn broeders
of zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.”

Niemand is uitgesloten. Wanneer iemand
oud is of ziek, is het Jezus die vraagt om de
noodzakelijke zorg. Als ik de taal leer aan
een vluchteling, leer ik die aan Jezus.

Als ik mijn moeder help bij de schoonmaak
help ik Jezus.

Als ik troost aan iemand geef met verdriet,
of vergeving aan wie me heeft gekwetst,
ben ik in contact met Jezus.

Wie geeft, bemerkt een innerlijke vreugde
en voelt zich gelukkig omdat hij,
misschien wel zonder het te weten,

Jezus heeft ontmoet.

Dit was ook de ervaring van Chiara en
haar eerste vriendinnen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen ze de
slachtoffers van de bombardementen van
Trente gingen helpen. «Als Christus in
iedereen aanwezig is, konden we niemand
uitsluiten en niet alleen maar omgaan
met wie onze voorkeur had. Landgenoot
of vreemdeling, oud of jong, rijk of arm».

«Jezus ging schuil in iedereen! Jezus was in
iedereen aanwezig.
ledere medemens was een ‘andere Christus’.

Door zo te leven bemerkten we dat de
medemens de weg was om God te bereiken.
i Sterker nog, hij leek ons als een boog waar
we onderdoor moesten gaan, om God te
kunnen ontmoeten».

ALS JE GEEFT ONTVANG JE

LIEFDE ZONDER DISCRIMINATIE

JE NAASTE: DE WEG NAAR GOD

Heb jij ook wel eens zo’n ervaring opgedaan ?

" COLOMBE (

DE VREUGDE VAN HET GEVEN

Met één van mijn vriendinnen liep ik over
straat. Op een gegeven moment zien we
een vrouw die veel te vervoeren had:

een mand op haar hoofd, in haar beide
handen een tas, en een kind op haar
schouders.

Het leek mij dat het kind honger had en
dat de moeder haar niet meer te drinken
kon geven, omdat ze teveel te dragen
had. Ik stelde voor haar even te helpen,
ze was er blij mee.

Toen we weer verder gingen, vroeg mijn
vriendin waarom ik haar had geholpen.
Ze dacht ik dat ik de vrouw kende.

Ik antwoordde dat ik haar niet kende,
maar het voor Jezus heb gedaan.



