
ONZE ERVARINGEN

WOORD VAN LEVEN
“ Geroepen om de grote daden te verkondigen van de Heer ”

DE MACHTIGSTE KRACHT

GETUIGENIS VAN VREUGDE
een pact van de liefde die gaat en komt 

EEN CONCREET GEBAAR
Deze tijd vraagt van ieder van ons een conceet gebaar:> liefde > eenheid > gemeenschap > solidarieteit

Jezus heeft gezegd dat de wereld ons zou moeten herkennen als zijn volgelingen door de liefde onder elkaar, door de eenheid onder ons:  “ Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn ”(Johannes 13,35). 

Wanneer de Heer aan het werk is, doet Hij grote dingen.Maar het werk dat alles te boven gaat, is wat God tot stand heeft gebracht in Jezus: door zijn dood en verrijzenis heeft Hij een nieuwe wereld en een nieuw volk geschapen.

1 Petrus 2,9
WvL

Toen Jezus dit nieuwe volk schiep, heeft Hij ons bevrijd van egoïsme en haat. Hij heeft ons als wet gegeven om elkaar lief te hebben. De liefde ! Wat heeft de wereld haar nodig!Een liefde die ons tot één hart en één ziel maakt.Ze is de machtigste kracht in de wereld: ze brengt rondom degenen die het leven, een vreedzame christelijke revolutie voort. 
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Hoi, ik ben Paulo en ben 16 jaar
Ik heb net het eerste jaar op mijn nieuwe school afgerond. Er is veel gebeurd sindsde eerste dag in deze klas.
Als ik op een leeg voetbalveld zou lopen, zou ik me minder eenzaam hebbengevoeld… dat was mijn indruk van de eerste weken.
Ik wilde het Woord van leven in praktijk brengen, ook in deze nieuwe omgeving. Maar vaak werd ik niet begrepen en voelde me alleen. Ik had zin om me terug te trekken en mijn eigen gang te gaan.
Op een dag vroeg de leraar om een debat te houden over een ernstige gebeurtenis in onze stad, waar ook jongens van onze leeftijd bij betrokken waren. Het debat kwam niet verder dan wat oppervlakkigeuitspraken.
Ik zat te twijfelen… “Zal ik zeggen wat ikdenk of niet?” Ik besloot van wel. Ik zei dat ik geloof dat we als mensen één familie zijn. En als we broers en zussen zijn, er ook een Vader moet zijn die van ons houdt. En dat alles wat er gebeurd was, uiteindelijk voor het welzijn is van iedereen.
Een kort moment van stilte volgde, voor mij leek het een eeuwigheid, toen volgde er een onverwacht applaus. “Mooi gesproken Paulo!!!”
Een vriend uit mijn klas zei me na afloop van de les: “Weet je waarom ik geklaptheb? Omdat ik in jouw manier van leventerugzie wat je zei. Ik zou ook graag zo geloven als jij, wie weet op een dag…”
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