
Iedere keer vind ik het eng als de soldaten mij aanhouden. Maar dan herinner ik mij dat ik mijn angst kan aanbieden aan Jezus.  En dat die soldaat een mens is zoals ik en dat ik hem dus lief kan hebben. 
Ik voel dan dat Jezus alles voor mij is en mij de kracht geeft om iedere dag weer opnieuw te beginnen. De moeilijkheden die eerst zwaar voelden, voelen lichter.

Ik woon vlakbij de muur die in mijn land is gebouwd om de Palestijnen van de Israelieten te scheiden. Iedere dag als ik het raam open doe, zie ik het vanuit mijn kamer. Verderop in de straat zijn er wachtposten waar soldaten iedereen die wil passeren aanhouden om het paspoort te controleren. Naar school gaan of je familie en vrienden opzoeken wordt zo een avontuurlijke onderneming...

«Voor Jou, Jezus »
JULIANA - Israel

De uitnodiging om de Heer te ontvangen komt van Johannes de Doper en was gericht tot de Joden van zijn tijd. Hij vroeg van hen dat ze hun leven zouden veranderen. Hij was er zeker van dat de komst van de Messias voor de deur stond. 
Johannes wist dat ze zich moesten voorbereiden om Hem te ontvangen. Vandaar zegt hij hen: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!” 
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« Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden ! » Marcus 1,3

“ Ik vraag me af wat Jezus gedaan zou hebben in mijn plaats op dit moment ”

Deze woorden zijn ook voor ons bedoeld, omdat Jezus iedere dag opnieuw komt. Iedere dag klopt Hij op onze deur. En dat is niet altijd gemakkelijk te herkennen, net zo min als voor de Joden in de tijd van Johannes de Doper.
Het is nodig de weg voor Hem klaar te maken en iedere hindernis in ons weg te nemen: egoïsme, eigen belang, jaloezie. Dat betekent die moeilijke persoon liefhebben, niet agressief worden, me inzetten voor de eenheid en de broederschap in mijn omgeving. “ Bij alles wat we doen tegen Jezus zeggen «voor Jou» ”

Proberen zijn wil te begrijpen. Wat zou Hij doen in deze situatie ?Niet meer mijn eigen wil leven, maar die van Hem. 
Dan kan Hij in mij gaan leven. Wanneer we dit Woord leven, kan het ons leven veranderen. 
Maar het kan nog meer tot stand brengen. Het kan Jezus geboren laten worden in ons midden !

WAT JEZUS ZOU DOEN
IN MIJN PLAATS

PROBEREN TE DOEN


