
Voor die pagina uit het evangelie zijn we geboren. 

Om de eenheid in de wereld te brengen, 

de eenheid met God en de eenheid onder alle mensen.

Maar hoe konden we de eenheid brengen? We hadden 

het begrepen: het was nodig elkaar wederzijds lief te 

hebben, op een manier dat Christus altijd in ons midden 

kon zijn. En omdat Hij aanwezig was, ervaarden we een 

vreugde als nooit tevoren. Een nieuwe vrede, 

een nieuwe inzet; zijn licht wees ons de weg.

En, omdat Jezus onder ons was, vonden mensen om ons 

heen weer hun geloof; mensen van elke leeftijd, rijk of 

arm, overal vandaan. De wens van Jezus die hij uitsprak 

tot zijn Vader vlak voor Hij stierf, begon werkelijkheid te 

worden: “Vader, laat hen allen één zijn”.

We leefden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Trente (Italië). 
In de schuilkelders, geholpen 
door het kaarslicht, 
lazen we het Evangelie.
Op een dag lazen we deze zin 
uit het evangelie van Johannes:
“Laat hen allen één zijn”.

Ik deelde mijn gedachte met 
mijn vriendinnen: 
”Dat is ons programma: 
wij zullen in de wereld leven 
opdat allen één zijn”.

leven voor de 
eenheid

CHIARA LUBICH

Dit hoofdstuk uit Johannes is één 
lang gebed van Jezus tot zijn Vader 
vlak voor hij stierf. Hij vraagt wat 
Hem het meest aan het hart ligt. 

Toen God de mensen schiep, 
vormde Hij hen naar zijn eigen 
beeld en gelijkenis. Hij gaf hen het 
kenmerk mee van zijn eigen natuur: 
gemeenschap. 

Zo is iedere mens gemaakt om 
elkaar lief te hebben.

Het model van onze eenheid is niets 

minder dan de eenheid die bestaat 

tussen de Vader en Jezus.
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« Laat hen allen één zijn » 
(Johannes 17, 21)

“ Elk dag proberen Jezus’ 
droom tot je eigen droom te 
maken: de eenheid ”

Wat kunnen wij doen om deze 
wens van Jezus te vervullen ?

Op de eerste plaats door zijn gebed 
te herhalen. De eenheid is een 
gave van boven, waar we zonder 
ophouden met geloof om moeten 
vragen.
Ook kunnen we ons afvragen vóór 
iedere beslissing, vóór iedere 
keuze, vóór alles wat we doen: 
helpt dit om de eenheid op te 
bouwen? 
Tenslotte kunnen we ook naar 
plaatsen en mensen gaan waar 
verdeeldheid is om de 
verdeeldheid op ons te nemen, 
zoals Jezus heeft gedaan.

“ Waar kan ik de eenheid 
brengen: in onze familie, 

op school, onder mijn 
vrienden? ”

Het kan gaan om ruzie in onze 
familie, om spanningen in onze 
buurt, in de klas, in de parochie. 
Het niet uit de weggaan, niet 
onverschillig blijven, maar 
proberen onze liefde te 
brengen. Door te luisteren, 
door attent te zijn, door te 
delen in de pijn van de 
verdeeldheid. 

En vooral door in eenheid te 
leven met wie ook deelt in het 
ideaal van Jezus en zijn gebed. 

DE EENHEID

BRENGEN

DAAR WAAR IK BEN


