een sterke
ervaring...

JEAN - Europa

DE WEDERZIJDSE LIEFDE

ONDER ELKAAR

Met 14 tieners uit Europa zijn
we naar de Dominicaanse
Republiek geweest.

We hebben drie weken
gewerkt op de school “Koffie
met Melk”, één van de
projecten van Teens4Unity.

Met tieners uit de wijk hebben
we de 5 aula’s in de school
geschilderd, het sportveld
opgeknapt, les gegeven aan en
gespeeld met de 200 kinderen
en tieners die er waren.

Het was een hele sterke
ervaring voor mij.

Ik was zo blij dat ik eindelijk iets concreets kon doen om
deze wereld wat mooier te maken. De grote
levensvreugde van de Dominicanen viel me op,
ondanks dat ze een heel arm land zijn. Ik heb veel meer
van hen ontvangen dan ik gegeven heb,

vooral op de school met de kinderen!

We hebben samen onze handen uit de mouwen
gestoken bij het schilderen en klussen, en ook les

gegeven.

lk zag de vreugde van de kinderen, maar het was iets
wederzijds: ook wij voelden een grote vreugde!

We waren geen leraren of bezoekers voor hen,

maar vrienden, grotere broers en zussen.

En ook zij zullen altijd onze broertjes en zusjes blijven!
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«Aan jullie liefde voor elkaar zal

iedereen zien dat

jullie mijn leerlingen zijn»
Johannes 13, 35

Een beroemde schrijver uit de tijd
van de eerste christenen schreef:
«de christenen verschillen niet van
de andere mensen door hun

Want ze wonen niet in eigen steden,
zij spreken niet een eigen taal,
kleden zich niet anders».

Christenen zijn normale mensen,
net als alle anderen.

En toch hebben zij een geheim.

Het geheim dat Jezus zijn leerlingen

woonplaats, door hun taal of kleding.

leven van de hemel dat hier op
aarde is gebracht.

Jezus zegt aan zijn leerlingen dat ze
daaraan moeten worden herkend.
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I Ook aan ons zegt Hij dat, om als
| groep of gemeenschap, samen te
| laten zien dat het Evangelie waar is.
| Het kan de wereld om ons heen
I veranderen.

Een wereld waarin we echt broers
I en zussen van elkaar zijn,
| waarin we elkaar helpen en speciale
I aandacht hebben voor de zwakken
I endearmen.
|
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“Elke gelegenheid

WOORD VAN LEVEN| 10 YDe liefde voor elkaar, dat is het YVandaag zijn wij de
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‘eerste christenen’.

En net als zij, zijn ook wij
geroepen om elkaar te helpen,
elkaar te vergeven,

elkaar lief te hebben

zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Met zijn aanwezigheid onder
ons, zullen ook anderen om ons
heen worden aangestoken door
Zijn liefde.

“De wederzijde liefde
onder elkaar laten

heeft nagelaten, het grote gebod van |
de liefde. Je kunt hen herkennen aan |
de liefde die ze onder elkaar hebbenA

gebruiken om iets voor de
ander te doen”
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