
< Ik heb erover gepraat 
met anderen van mijn 

school die ook het Woord 
van Leven beleven. Toen 
werd het me duidelijk dat 
ik de eerste stap moest 
zetten. . 

> Ik zou eigenlijk naar hem toe moeten gaan om mijn 
excuses aan te bieden. Dit was niet zo eenvoudig, 
want enerzijds wilde hij niet meer met me praten en 
verder schaamde ik me om naar hem toe te gaan. Ik 
vond dus een heleboel redenen om hem uit de 
weg te gaan. 

> Eerst keek hij een beetje argwanend, maar 
daarna begon zijn gezicht te stralen. Toen ik 
weer naar de kerk ging, voelde ik veel vreugde in 
mijn hart.

> De volgende dag ben 
ik meteen naar die 
jongen toegegaan en 
heb ik mijn excuses 
aangeboden. 

> Ik ging de kerk binnen toen me te binnenschoot 
dat ik een paar dagen eerder ruzie had gehad met 
een jongen uit mijn klas en dat we sindsdien 
elkaar uit de weg liepen. 

DE VREUGDE VAN HET VERGEVEN

iBrother

Jezus wil ons duidelijk maken dat de liefde waarde 
geeft aan alle dingen. 
De barmhartigheid is voor God het toppunt 
van concrete liefde voor onze naaste.

“Wees barmhartig – zegt Jezus – zoals jullie 
Hemelse Vader barmhartig is”: dat is de 
volmaaktheid.

Waarom wil God dat we barmhartig zijn? 

Omdat Hij wil dat we op hem lijken, zoals kinderen 
op hun vader en moeder lijken. 

Maar hoe? Wie kan ons leren wat 
barmhartigheid betekent?

Kijk naar Jezus, Hij is zelf een volmaakt voorbeeld 
van de liefde van God. 

“Barmhartigheid wil ik …” Wat betekent dit?

Hoe kunnen we elkaar deze maand helpen om 
ons vaker deze voornemens te herinneren?

In actie:

Memory Card

WETEN TE VERGEVEN

Onze liefde is als volgt: 
> De mensen met wie ik 
dagelijks te maken heb, 
thuis, op school, op het 
sportveld, probeer ik telkens 
met nieuwe ogen te zien , 
zonder me hun fouten en 
gebreken te herinneren.

> Ik oordeel de anderen 
niet maar vergeef hun het 
onrecht dat ze me hebben 
aangedaan.

Ik wil mijn 
EXCUSES 

aanbieden aan…
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> CIAO! Airton uit BRAZILIË

ZO LEVEN WIJ WOORD VAN LEVEN (Mat 9,13)

“Overdenk eens goed wat het wil 
zeggen: Barmhartigheid wil ik, 
geen offers.”

WIKIPEDIA: “Barmhartigheid is 
het tonen van medelijden met 
mensen die het moeil ijk 
hebben... .»

Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.
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Die ervaring vind ik leuk…… …!

> Ik moet toegeven dat ik steeds weer verbaasd ben 
dat de woorden van het Evangelie zo goed 

“functioneren”!
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Ik wil .....VERGEVEN.

JE ZULT MERKEN HOE BLIJ JE 
WORDT WANNEER JE NAMEN VAN 

DE LIJST KUNT WEGSTREPEN!


