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Commentaarvan Chiara Lubich

Wezijneen tijdje met

K Knippen envouwen, zo krijg je een handige bo
— — - _—— = = = =

-,
i

o elkaar blijvenpra‘zs‘:jnv.;\:
\é heh haar toen 00 »
vﬁ‘ mezelfverreld. Oak
3 hen mijn moec%er .
éh verlorentoen ikdriejaar

was. Maarikhe
1angzamerhand
begrepen dati

stils Laan,wa_mikha
?n)htdekt dat ik een
vader had, God, dn‘e
oneindig van me

leegtesvanmiin
leven gevuld.

| I

. . ‘
moeting:

“lk was van school op weg Ont O g

naar huis, toen ik langs de

wegeen meisje zag staan
datheel ergstondte
huilen.

Ik vertelde haarhoe ik
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haar wat er aan de hand
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Ze keekopentussen
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Ze had haar moeder
verloren toen ze nog
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voor haar zo zwaar dat
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Het Woord van Levenvan
deze maand gaat niet over
eenbijzonder puntvande
leervanlezus, zoals kunnen
vergeven, de bezittingen
kunnenloslaten enz., maar
het brengt ons terug naar
de kernvan ons christelijk
leven:

Ons

persoonlijk
contact
met Jezus.
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Als je begint de woorden
van Jezus volop te leven,
vooral zijn gebod om de
anderen te beminnen,
(want dat is de kern van
alle woorden van God en
van alle geboden),
dandoe je een
belangrijke
ervaring op:
Jezus is het
“voedsel” van je
leven, Jezus vervult
al je verlangens, hij geeft
je geluk en licht.
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Alswe zijn Woord in praktijk

brengen, dandoenwe een

belangrijke ontdekking: het Teken de
Woord is het echte antwoord UREN op die

opde problemenvan de
mensen envande wereld.

Jezus is het “Brood van
leven” en hij geeft zich
helemaal in de

Eucharistie.

Als we
dat ontdekken,

dan krijgen de
Eucharistie en het

belangrijke plaats
in ons leven.
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Die ontdekking maeten
we nietvoor onsze
houdenmaar aan
anderen doorEE\:-neci r;re

a
o kunnen oo C
E\'\enser\in Jezus vinden
waar ze alt! jd naar
zachten.
Dat is een enorme
daadvan liefde
voor je
want zo weten zij
ookal hierop
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aan anderen

wijdt.

aarde wat het
echtelevenis, en
zoontvangen zij
ook het levendat
nietophoudt. En
wat wil je nog
meer?

...Maakdaar met je vrienden
een wedstrijdjevanen vertel
elkaar jeervaringen.
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