
“Heb de Heer, uw 
God, lief met heel 
uw hart en met 
heel uw ziel en met 
heel uw verstand.”
(Matteüs 22,37 )
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Een keer zag ik een oude vrouw op 
straat: ze was blind en deed veel 
moeite om vooruit te komen. Voor mij 
was ze Jezus die ik kon beminnen. 
Dus liep ik naar haar toe, pakte haar 
hand vast en begeleidde haar naar 
huis.

Een andere keer was ik aan het 
voetballen. Er was een jongen in mijn 
team die stond te wachten  totdat  
iemand hem liet invallen. Toen dacht 
ik: als ik hem was, dan zou ik het fijn 
vinden als iemand mij de kans gaf om 
te spelen. Dus ik dacht er niet  langer 
over na, ik holde naar hem toe en gaf 
hem mijn T-shirt zodat hij in het veld 
kon komen.

Een andere keer was ik samen met 
mijn hele familie thuis bij mijn opa. 
Tijdens het eten hoorde ik praten over 
een oom die ziek was. Na het eten
vroeg ik mijn ouders of ik hem een 
bezoek mocht brengen in het 
ziekenhuis.

Telkens als ik zo leef, met de hulp en 
de steun van de anderen om God 
met al mijn krachten te beminnen, 
voel ik me erg blij van binnen!

Labib – Midden Oosten

"Welk gebod is het 
belangrijkste van alle 
geboden?” werd er aan 
Jezus gevraagd. Hij 
antwoordt op een originele 
wijze. Hij verbindt twee 
geboden met elkaar en 
noemt ze ‘aan elkaar gelijk’: 
de liefde voor God en de 
liefde voor de mensen zijn 
niet van elkaar te scheiden, 
net zo min als je de wortels 
van een boom kunt 
scheiden van de kruin. Hoe 
meer je God liefhebt, des te 
groter wordt je liefde voor je 
broeders en zusters. En hoe 
groter je liefde voor je 
medemensen, des te dieper 
je liefde voor God. 

Dus helemaal gericht 
zijn op wat hier en nu 
van je wordt gevraagd: 
werken, bellen, luisteren, 
helpen, huiswerk maken, 
bidden, eten, slapen... 
Zijn wil doen zonder af te 
dwalen, al onze dingen 
met toewijding doen, 
met heel je hart, je ziel 
en je verstand.
�zodat we op elk moment 
van de dag kunnen 
zeggen: 
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Telkens weer blij van binnen

Deze maand...

5

Wij kunnen God beminnen omdat 
we eerst door Hem bemind zijn: 
De liefde die Jezus ons vraagt 
is een ANTWOORD OP ZIJN 
LIEFDE.

Ook wij kunnen  tegen God  
‘vader’ zeggen en met Hem 
praten, net als Jezus:  Hem onze 
moeilijkheden  toevertrouwen, 
onze voornemens, onze projecten 
vertellen en Hem verzekeren dat 
Hij alles voor ons is. 

Zoek naar een goed moment 
om je met  Hem in contact te 
stellen. Het gebed is een 
gesprek van hart tot hart, een 
intense VERHOUDING VAN 
VRIENDSCHAP.

Hoe kunnen we dit gebod 
van Jezus naleven? 

www.teens4unity.net

Ik kies God als enig doel, ik geef 

Hem de eerste plaats in mijn leven 

en doe Zijn wil zo goed mogelijk in 

het moment van nu 

Liefde als 
antwoord op
de Liefde

Uiteraard door God als een Vader 
en als een vriend te beschouwen, 
maar vooral door te doen wat Hij 
van ons verlangt. 
We willen dezelfde houding tot 
God hebben als Jezus: altijd 
gericht naar de Vader, 
gehoorzaam, om Zijn wil te doen 
en niets anders. 

Heb jij dit ook ervaren?
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“Zo goed mogelijk 
doen wat Hij  je 

vraagt ”. 

Alleen zo kunnen we 
zeggen dat we God 
beminnen en dat we 
antwoord geven op 
Zijn Liefde voor ons.
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