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iet wat ik wil

maar wat U wilt"
(Marcus 14,36 )

In de diepte...
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Jezus leert ons dat God een plan
heeft met ieder van ons. Hij
houdt van ons. Als wij geloven
dat Hij van ons houdt en
antwoord geven op Zijn liefde,
laat Hij alles tot een goed eind
komen. In Jezus’ leven is er niets
zomaar gebeurd. Ook Zijn lijden
en dood gebeurden niet zomaar.

Toen kwam met Pasen
de Verrijzenis! K

De verrezen Jezus is voor
ons een groot licht.

Er kan van alles gebeuren.
God kan ons van alles vragen,
of God kan ook toelaten dat
er iets ergs in ons leven

‘ gebeurt. Maar toch kunnen

we blijven vertrouwen op de
liefde van God.

Dan krijgt alles zin. Ook als we
er niets van begrijpen en de
kluts helemaal kwijt zijn.

De wil van God is de
stem van God zelf . Die
stem spreekt van binnen
tot ons, die stem nodigt
ons uit.

God wil dat wij Zijn liefde
leren kennen. Hij wil dat
we ervaren wat echt
leven is.

Als we zo leven, wordt alles
in ons leven anders.

Eerst waren we alleen maar
geinteresseerd in.mensen die
we aardig vonden, maar nu
staan we open voor iedere
persoon die we op onze weg
tegenkomen.

Eerst deden we alleen maar
wat we zelf leuk vonden,
maar nu kiezen we wat de
stem van God ons zegt.

Als we ons richten op Gods
wil, hier en nu, worden we vrij
van alles waar we aan vast
zitten. Soms merken we zelfs
niet eens dat het gebeurt.

We worden er echt blij
van. We hoeven er maar
één ding voor te doen:
het moment-van-nu te
beleven zoals God het
van ons vraagt.
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Jezus was bij me. ({)
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Een tijd geleden kreeg ik te horen dat
mijn moeder een onderzoek moest
ondergaan. Niets ernstigs. Maar toch
werd ik erg bezorgd, want mijn tante had
net kanker gekregen en mijn oma was
aan dezelfde ziekte overleden.
Het wachten op de resultaten was
verschrikkelijk. De onzekerheid was heel
Zwaar voor mij.
Daarbij komt dat mijn moeder hier niet
over wilde praten. Ze zei alleen maar dat
alles wel goed zou aflopen. Maar in mijn
fantasie zag ik het heel anders. Ik vroeg
me af: en als zij dezelfde ziekte als oma
heeft gekregen?...
Ik moest in die tijd niet veel hebben van
de Kerk. Andere dingen waren
belangrijker. Maar in die onzekere dagen
begon ik weer te bidden en bad ik voor
mijn moeder en ons gezin. Ik ervaarde de
aanwezigheid van Jezus en ik slaagde
erin Hem mijn pijn te geven. Het lijden
bleef, maar ik voelde dat ik weer kon
liefhebben.
Lorenz uit Duitsland

B> Mijn inzet...
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