“lk sta voor de deur en

klop aan. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent
zal Ik binnenkomen

en wij zullen samen eten,

Ik met hem en hij met Mij.”
Openbaring 3, 20

Luisteren
naar de stem
binnen in ons

Dit Woord van Leven nodigt
ons uit een onverwachte
gast goed te ontvangen.

De tekst uit het bijbelboek
Openbaring leert ons dat we
altijd waakzaam moeten zijn,
goed op moeten letten

of er als het ware op de deur
wordt geklopt.

Bijvoorbeeld, er wordt iemand
in mijn omgeving gepest,
doe ik mee of blijf ik trouw
aan mijn overtuiging?

Ik hoor dat een klasgenoot
ziek is, maak ik even tijd vrij
en ga op ziekenbezoek?

een liefde
die groeit

“Als we alles in ons tot
zwijgen brengen,

zullen we de stem van de
Heilige Geest ontdekken.

Die stem is als een diamant
die we uit de modder
halen. We maken hem
schoon, stellen hem
tentoon en geven hem op
een geschikt moment door.

Want die diamant is Liefde
en Liefde moet worden
gegeven.

Ze is als een vuur

dat in contact met stro gaat
branden of anders uitdooft.

De Liefde moet in ons
groeien en overslaan op
anderen.”

Chiara Lubich

In de wederzijdse liefde,
die typisch is voor het
Evangelie, kunnen we
getuigen zijn van de
aanwezigheid van God.
Waar twee of drie in
zijn Naam bijeen zijn
is Hij in ons midden.
naar Matt. 18,20

Onze
ervaringen

De toestroom van
migranten die aan onze
grenzen kloppen, kunnen
we zien als kloppen op
onze deur.

Dit is wat Delia vertelt:
«Op een warme
zondagmiddag zag ik voor
mijn snackbar heel veel
Afrikaanse moeders met
hun kinderen die huilden
van de honger.

Ik nodigde hen uit om
binnen te komen en

zei dat ze gratis eten
konden krijgen voor hun
kinderen.

-

De moeders schaamden zich
omdat ze geen geld hadden

maar ik bleef aandringen en

ze zijn binnengekomen.

INMIDDELS IS DE
SNACKBAR DE
ONTMOETINGSPLAATS
GEWORDEN VOOR VEEL
MIGRANTEN, HET
GROOTSTE DEEL MOSLIMS.
ZE NOEMEN ME NU
“MAMMA AFRIKA".

Langzaamaan kwamen
mijn oude klanten niet
meer.

Daarom is de kamer

die eerst gebruikt werd voor
spelletjes voor de ouderen,
een kinderspeelkamer
geworden waar ze kunnen
schrijven en spelen.

Soms worden er ook
taallessen gegeven.

IK VOEL DIT ALLES NIET
ALS EEN KEUZE, MAAR
ALS EEN NOODZAAK
OM HEN NIET DE RUG
TOE TE KEREN.

DANKZIJ DE
VLUCHTELINGEN
HEB IK VELE MENSEN
LEREN KENNEN

DIE ME HELPEN OM
DOOR TE KUNNEN
GAAN.

Als ik opnieuw zou
moeten beginnen,

zou ik weer precies
hetzelfde doen.

Voor mij is het belangrijk
te kunnen GEVEN!».

Delia | Italié
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