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Als we Zijn woorden echt beleven, 
worden ze een licht voor ons en 
zullen we Zijn kracht en liefde ervaren.
Ons leven zal steeds meer een 
samenleven zijn met Hem. 

Ontmoeten we een naaste? 
“Heb uw naaste lief als uzelf” (Mat. 22, 39) 

VAN VOLHEID
Over dit bijbelvers schreef Chiara Lubich:

“Jezus geeft hiermee een antwoord op een 
diep verlangen dat in ieder leeft. 
De mens is geschapen voor een leven van volheid 
en geluk, en hij zoekt daarnaar met al zijn krachten. 

“Waarachtig, Ik verzeker u: 
wie gelooft, heeft eeuwig leven.”  (Johannes 6, 47)

Alleen God kan de honger van de mens stillen. 
Alleen Hij kan ons het leven geven dat niet sterft, 
want Hij is het Leven.“
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Hij wil niets anders dan ons te laten 
delen in zijn eigen leven. 

Maar zolang hij dat zoekt bij zichzelf, bij anderen 
of in materiële dingen, zal hij het niet vinden. 
Deze dingen zijn beperkt en gaan voorbij.

Komt er een lijden op ons pad? 
“Wie achter Mij aan wil komen... 
moet zijn kruis op zich nemen” (Mat. 16, 24) 

Er is een weg om te groeien in geloof:

Zijn woorden in praktijk brengen, 
woorden die we kunnen herkennen 
in verschillende omstandigheden van 
ons dagelijks leven.


