
IEDERE DAAD VAN LIEFDE

IS ALS EEN SLOK VAN LEVEND WATER

En er is nog een bron waaruit we kunnen  
blijven putten. 

Wanneer twee of drie mensen in zijn naam 
samenkomen en elkaar liefhebben met een 
liefde zoals Hij heeft, is Jezus in hun midden. 
Dan voelen we ons vrij, vol licht, en borrelen 
stromen van levend water op in ons hart. 

Dat heeft Jezus beloofd, want Hijzelf, 
die aanwezig is in ons midden, is degene 
die water doet stromen en alle dorst voor 
eeuwig zal lessen.”

Als we onder christenen het gebod van de 
wederzijdse liefde leven, kan Hij onder ons zijn. 
Chiara Lubich zei over deze bijbeltekst:

“Ieder moment waarin we proberen het 
Evangelie te leven wordt als een druppel van het 
levende water dat we drinken. 
Iedere daad van liefde voor onze naaste is alsof 
we een slok van dat water te drinken geven.”

“Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken 
uit de bron met water dat leven geeft.”

Openbaring 21,6

Ja, want dit zo kostbare, levende water heeft 
als bijzonder kenmerk dat het in ons hart blijft 
opborrelen als we ons openen voor allen.
Deze bron – die van God komt – geeft zoveel 
water als er nodig is om de dorst te lessen van 
de anderen, door kleine of grote daden van 
liefde.
En als we door blijven gaan met geven, 
zal deze fontein van vrede en leven steeds 
maar meer water blijven geven zonder 
ooit op te drogen. 
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