
dialoog
kampioen zijn in de  

Uw hand, Heer, 
is ontzagwekkend 

in kracht
Exodus 15, 6

Het woord van God toont ons dat 
de ware kracht de liefde is zoals 
Jezus die heeft laten zien.

Bij het woord kracht 
denken we al gauw 
ook aan macht.

Hij heeft alle menselijke ervaringen 
doorgemaakt, tot aan de dood toe.

Daarmee heeft Hij voor ons de weg 
geopend naar bevrijding en naar 
de ontmoeting met de Vader. 

Dankzij Hem is de machtige liefde 
van God voor de mensen zichtbaar 
geworden. 

Juist daarin kunnen we 
de liefde van God ervaren. 

Hij houdt van ons zoals we zijn. 
En als we ons aan Hem toevertrouwen geeft 
Hij ons de kracht om de ander lief te hebben 

ook als het ons onmogelijk lijkt.
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Ieder van ons heeft zijn beperkingen.

Vaak is macht de oorzaak 
van overheersing en conflicten 
tussen mensen en volkeren. 


