
Dat wat me 
pijn doet…

In dit gedeelte kun je opschrijven wat je soms pijn doet…

De eenzaamheid die ik voel 
als mijn klasgenoten 
mij voor schut zetten.

Als ze met hem aan tafel gaan, 
deelt hij het brood met hen. 
Daaraan herkennen ze hem: het is Jezus! 
Hij is opgestaan en onder hen aanwezig!

Ook wij kunnen teleurgesteld zijn 
of de moed verliezen, als ons iets 
oneerlijks overkomt of als we het

onrecht in de wereld zien. 

We verlangen er
allemaal wel eens naar
om iemand te 
ontmoeten die ons 
helemaal begrijpt en
die ons niet in de steek 
laat als we in 

moeilijkheden zijn.
Maar Jezus is met ons op weg 
en weet goed hoe wij ons voelen. 
Ook Hij heeft geleden op het kruis. 

“Blijf bij ons, 
want het is 

bijna avond en 
de dag loopt 
ten einde” 

Lucas 24, 29

Meteen veranderen ze hun plannen 
en keren terug naar Jeruzalem, 
naar de andere leerlingen om 
hen dit grote nieuws te vertellen.

Daardoor zien de anderen dat 
de liefde van God ons de 
kracht geeft om elke 
moeilijkheid te overwinnen!

Heeft Jezus zo’n 
pijn ook ervaren?

…en hier of ook Jezus deze pijn heeft doorgemaakt.

kracht geeft

Hij die ons de

Ja, op het kruis voelde Hij 
zich ook bespot en eenzaam. 

Hij voelde zich zelfs 
verlaten door Zijn Vader.

www.focolare.nl

We kunnen proberen om Hem te 
herkennen in alles wat pijn doet 
en dan doorgaan met iets concreets 
te doen voor de naaste.


