| WOORD VAN LEVEN

“Alles is van jullie!
Maar jullie zijn van Christus en
Christus is van God”
In deze woorden horen we dat God met
ons is: we zijn geen weeskinderen,
helemaal aan onszelf overgelaten,
maar Zijn kinderen.
Hij zorgt voor ieder van ons,
we komen niets tekort van wat we nodig
hebben en dat goed is voor ons.

“Alles is van jullie” - we mogen dankbaar zijn
voor dit grote geschenk. Maar soms zijn we
ontevreden en klagen over wat we niet
hebben, en we richten ons alleen tot God met

vragen om ons te geven wat we zouden willen.

Dan is het goed om om je heen te kijken en
al het mooie te ontdekken om ons heen.
Waarom zouden we Hem niet danken

voor alles wat Hij ons elke dag geeft ?

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

“Alles is van jullie”
dat geeft ons een grote
verantwoordelijkheid

Het vraagt van ons, dat we alles
- wat we doen voor de wereld,
voor de mensen om ons heen -
met grote zorg doen,

met dezelfde zorg die Jezus
heeft voor ons.

EEN CONCREET GEBAAR

JE EEN MAKEN =
LEVEN VOOR DE ANDER

We kunnen blij zijn met wie iets
moois heeft meegemaakt en
huilen met wie verdriet heeft.
We kunnen iedere pijn en
verdeeldheid die we daarbij
tegenkomen, op ons nemen en
omvormen in liefde.

Heb jij ook wel eens zo’n ervaring opgedaan ?

Ale,16 jaar

Al enkele jaren doe ik mee aan zwem-
competitie op hoog niveau. We trainen
intensief met een groep van circa 100
jongens. De afgelopen tijd zijn we als
groep echt naar elkaar toegegroeid en een
hecht team geworden. Dat is iets
bijzonders, want zwemmen is toch een
individuele sport en daardoor zijn
zwematleten soms wat gesloten en op
zichzelf gericht.

Toen ik dit Woord van Leven las,

vroeg ik me af hoe ik het in mijn
dagelijks leven zou kunnen leven.

Ik dacht aan ons zwemteam. Ook al
spreken we nooit over Jezus of over de
Bijbel, toch is er een hechte band onder
ons. We zijn echt als broers voor elkaar.
ledere middag als ik de kleedkamer
binnenkom, probeer ik al mijn gedachten
opzij te zetten en er tijdens de training vol
voor te gaan, iedereen lief te hebben en te
helpen als het nodig is.

Tijdens een wedstrijd op nationaal
niveau maakte één van ons een
verkeerde draai tijJdens de belangrijkste
wedstrijd.

Ik zag daarna "gediskwalificeerd" bij zijn
naam verschijnen. Ik kan je verzekeren,
dat dat een enorme teleurstelling was voor
hem! De diskwalificatie had grote
gevolgen.

Ik dacht bij mezelf «in hem kan ik Jezus
zien», iemand die nu lijdt, iemand die ik op
dit moment lief kan hebben.

Ik ging naast hem zitten en probeerde
hem op zijn gemak te stellen. Het kostte
de hele middag. Toen we naar huis gingen
zei hij: «Bedankt Ale, je bent een
kanjer». Van binnen voelde ik een grote
vreugde. |k was blij omdat het gelukt was
om zijn pijn ook van mij te maken.
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