
Het was snel klaar en er bleef nog tijd over. 

Ik begon de tafel te dekken voor het ontbijt. 

Toen mijn ouders thuis kwamen, waren ze 

verrast en heel blij hoe ze het huis aantroffen.  

Die zondag hebben we samen ontbeten en 

was er een grote vreugde. We hebben weer bij 

kunnen kletsen en ook ervaringen kunnen 

delen van vele dingen die we de afgelopen 

week hadden meegemaakt. 

Deze kleine daad van liefde zette de toon, het 

werd  een prachtige dag! 

Het was zondag. 

Toen ik was opgestaan 

vroeg ik Jezus om mij te 

helpen hoe ik deze dag kon 

beminnen. 

Mijn ouders waren naar de 

mis gegaan en ik was alleen 

thuis. Ik kreeg het idee om 

het huis te gaan schoon-

maken. Ik probeerde alles 

tot in de puntjes te doen en 

ook een vaas met bloemen 

op de salontafel te zetten. 

verrassing  
en 
blijdschap

HERMEZ – Midden Oosten

Jezus geeft antwoord aan een 
schriftgeleerde die Hem had 
gevraagd wat het grootste 
gebod was.

Hij spreekt over de liefde voor 
de naaste en over de liefde voor 
God.  
Jezus maakt er één gebod van: 
God liefhebben en onze naaste 
liefhebben.

De liefde voor de naaste is een 
uitdrukking van de liefde voor 
God.
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« Heb uw naaste lief als uzelf » 
Marcus 12, 31

JE VERPLAATSEN

“Proberen in de 
schoenen van de ander 

te gaan staan”

IN DE ANDER

Om onze naaste lief te hebben 
als onszelf moeten we eerst 
weten hoe hij of zij bemind wil 
worden. Dat kan soms heel 
anders zijn dan wij denken. 

Zou jij het fijn vinden als 
iemand tijd voor je heeft, 
goed naar je luistert, je helpt 
met je huiswerk, een spel met 
je doet? Misschien denkt de 
ander dat ook.
We kunnen proberen aan te 
voelen wat de ander wil en ons 
proberen in hem of haar te 
verplaatsen.

“De Gouden Regel in 
praktijk brengen en onze 

ervaringen delen”

Het is de basis van de Gouden 

Regel die we in alle 
godsdiensten terug vinden.

Als iedereen de naaste echt zou 
beminnen als zichzelf,
en dus ook niet aan de ander 
doet wat wij zelf ook niet fijn 
vinden, dan zou alle haat en 
oorlog in de wereld verdwijnen. 

De broederschap onder alle 
mensen zou niet meer een 
droom zijn, maar werkelijkheid 
worden.


