
Het elkaar vertellen van ervaringen vinden we heel 

belangrijk. Het helpt ons de eenheid onder ons te 

versterken en om moeilijke momenten te overwinnen.

We ontdekken samen hoe mooi dit leven van het 

Evangelie is: een oude man een zitplaats aanbieden in de 

bus; een praatje maken met een immigrant die je bij het 

stoplicht tegenkomt; luisteren naar die vriend van school 

die een probleem heeft; een vriend die zich soms macho 

kan gedragen accepteren; positief staan tegenover een 

broer of zus met wie je een kamer deelt; en, al lijkt het 

vreemd, met andere ogen kijken naar de leraren op 

school die je niet sympathiek vindt.

Zeker, deze ervaringen zullen niet in de 

geschiedenisboeken komen. Maar de vreugde van de 

eenheid die onder ons is gegroeid en die we verder 

willen verspreiden, is 100 keer meer waard dan de 

moeite die het soms kan kosten. 

We vormen een kleine groep 

jongens uit Noord Italië. 

Een tijdje geleden hebben we 

besloten om ons in te zetten  

om samen te proberen het 

nieuwe gebod van Jezus te 

leven. We proberen lief te 

hebben zoals hij ons heeft lief 

gehad en zo een stukje 

verenigde wereld op te 

bouwen. 

Eens in de twee weken 

spreken we bij mij thuis af, 

om samen iets te gaan doen 

en om elkaar te vertellen hoe 

we geprobeerd hebben de 

woorden van het Evangelie te 

leven.

een 

wederzijdse

inzet

MIRCO, ALEX, MARIO en 

VINCENZO uit Italië

DELEN

MET DE ANDER

JE ERVARINGEN

WOORD VAN LEVEN| 08

De apostel Paulus spoort de 

christenen van Efeze aan om echt te 

leven als christenen, om over te 

gaan van de ‘oude mens’ naar de 

‘nieuwe mens’. Om oprecht te zijn 

tegenover anderen, niet te stelen, 

te vergeven. Anders gezegd:  

om de weg van de liefde te gaan. 

Wat is de maat van Jezus’ liefde ? 
We weten dat die zonder maat is, 
niemand uitsluit. 
Jezus is gestorven voor iedereen, 
ook voor zijn vijanden, 
voor wie Hem kruisigden. 

«Ga de weg van de liefde» 
(Ef 5, 2)

Het kunnen positieve ervaringen 
zijn wanneer het ons gelukt is 
iemand lief te hebben.
We kunnen zo van elkaar leren.

We kunnen ook onze 
mislukkingen vertellen, waar het 
niet zo goed gegaan is.  
Ook daarvan kunnen we samen 
leren. Verder kan het samen 
bidden ons licht en kracht geven 
om verder te gaan.

Wanneer wij verenigd zijn, 
wanneer Jezus in ons midden is, 
kunnen we een gezamenlijke 
“heilige reis” maken.
En zaaien we liefde om ons heen 
en zullen ons doel bereiken: 
de Liefde.

Zijn liefde bereikte het punt 
dat Hij zijn leven voor ons 
gaf. Hij roept allen op om te 
delen in zijn liefde en elkaar 
lief te hebben zoals Hij dat 
heeft gedaan. 

De uitnodiging 
«Ga de weg van de liefde»

is gericht aan de hele 
gemeenschap. 
En het is een goed idee om 
elkaar daarbij te helpen.  
Bijvoorbeeld door ervaringen 
uit te wisselen, hoe we de 
afgelopen dagen het Woord 
hebben geleefd. 


