
Ik wist niet hoe mijn vader zou gaan reageren en 

ook niet wat mijn eigen reactie zou zijn. 

Al zes jaar was er geen enkel contact meer met 

hem geweest.

Ik moest een reis maken van 900 kilometer. 

Toen ik tegenover hem stond wist ik niet wat ik 

moest zeggen, maar ik voelde geen boosheid in 

mijn hart, alleen een verlangen om hem lief te 

hebben. 

Nu is er een brug tussen ons hersteld

en ik voel een grote vrijheid van binnen.

Enkele jaren geleden is mijn 

vader bij ons weggegaan. 

Mijn moeder en zus wilden 

niets meer van hem weten. 

Het was heel moeilijk voor 

mij. De «teens for unity» met 

wie ik veel optrek, waren een 

grote steun voor mij.

Langzaamaan groeide in mij 

een verlangen om mijn vader 

weer te zien. 

Toen ik het er met hen over 

had,  vond ik de kracht en de 

middelen om dit bereiken.

een brug is 
weer 

hersteld

JUAN PABLO - Argentinë

Jezus spreekt tot zijn leerlingen 
tijdens het laatste avondmaal. 
Kort daarna wordt Hij overgeleverd 
aan degenen die hem ter dood 
zullen brengen.

Hoe kan Jezus zeggen dat Hij de 
wereld heeft overwonnen, als Hij 
wordt verraden en gekruisigd? 
Waarin bestaat die overwinning 
dan? In zijn verrijzenis! En in zijn 
grote liefde waarmee Hij zijn leven 
voor ons heeft gegeven.

Hij zegt dat we nergens bang voor 
hoeven te zijn: “Houd moed: 
Ik heb de wereld overwonnen.” 

WOORD VAN LEVEN| 07

«Houd moed: Ik heb de wereld 
overwonnen»    Johannes 16,33

Iedere keer wanneer iets pijn doet  
in ons leven of dat van een ander, 
kunnen we vertrouwen op Jezus, 
in ons en onder ons.

Hij opent voor ons het Paradijs, 
waar Hij is heengegaan om voor 
ons een plaats klaar te maken.

Zo vinden we moed en kunnen 
we iedere hindernis 
overwinnen, door Hem die ons 
kracht geeft.

MOEILIJKHEID

OVERWINNEN

Wat zijn de 
moeilijkheden die ik 

meemaak?

ELKE

Ook al maken wij iets moeilijks mee, 
we kunnen er zeker van zijn dat 
Jezus dat al heeft opgenomen en 
overwonnen. 

«Als Jij de wereld hebt overwonnen, 
weet Je ook mijn moeilijkheden te 
overwinnen» kunnen we tegen Hem 
zeggen.

Jezus overwint juist op het moment 
waarin Hij door groot lijden gaat en 
zich verlaten voelt. 
Hij neemt het lijden uit liefde op 
zich. 

Heb jij wel eens iets 
moeilijks  

overwonnen ?


