
Na school heb ik heel lang gewacht, maar niks, hij is niet komen 
opdagen. Op een gegeven moment ging mijn mobieltje: 
“Hoi, hier pap. Zullen we morgen samen ontbijten? 
Vanavond lukt het me niet meer”. 
Ik heb neergelegd zonder een woord te zeggen.
De volgende dag, zondag, heb in in de kerk mijn pijn aan Jezus 
gegeven en de kracht gevonden om hem te vergeven.
Weet je wie ik zag staan bij het uitgaan van de kerk? 
Mijn vader. Hij stond op me te wachten voor ‘t ontbijt. 
Ik ben hem met vreugde tegemoet gegaan.
Hij was hier verrast mee, want hij dacht dat ik wel een lang gezicht 
zou hebben zoals het andere keren gebeurd was.

Maar deze keer was het me gelukt om hem te vergeven en niet 
alleen was alle boosheid verdwenen, maar ik voelde me zelfs niet 
verdrietig maar vrij om hem te beminnen.

Toen mijn ouders 3 jaar 
geleden gescheiden zijn dacht 
ik dat ik mijn vader dit nooit 
zou kunnen vergeven. 
Hij had mij zo teleurgesteld: 
hij, die mijn voorbeeld was, 
had een andere familie 
verkozen boven ons. 
Tegelijkertijd wou ik ook heel 
graag dat ik hem zou kunnen 
vergeven.
Enkele dagen geleden belde 
hij me op: “Vanavond kom ik 
je ophalen en dan gaan we 
samen iets eten”.  
Wat was ik blij!

De kracht van 
vergeven

Flora

Deze woorden van de apostel 
Paulus verwijzen naar het Oude 
Testament, toen God aan Mozes 
verscheen op de berg Sinaï. 
Hij liet zien dat hij barmhartig is.
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«Maar omdat God zo barmhartig 

is, omdat de liefde die Hij voor 

ons heeft opgevat zo groot is, 

heeft hij ons, die dood waren door 

onze zonden, samen met Christus 

levend gemaakt» (Ef 2, 4-5)

Als we zo leven, kunnen we getuigen 
van de liefde van God. 
Zo kunnen mensen die we 
tegenkomen ontdekken dat ook voor 
hen God barmhartigheid is 
en groot in de liefde.

TE VERGEVEN

EN OPNIEUW TE 
BEGINNEN 

BEREID ZIJN OM

God toont zijn bezorgdheid voor 
iedereen. Het is te vergelijken met 
de liefde van een moeder voor 
haar kind: ze houdt van haar kind, 
is in zijn nabijheid, beschermt het 
en zorgt ervoor. 

Zoals God barmhartigheid is voor 

ons, zo zijn ook wij geroepen om 

barmhartig te zijn voor ieder om 

ons heen.

Als hij mensen bemint die slecht 
zijn, dan kunnen ook wij leren om 
mensen te beminnen die niet 
“aardig” zijn. Zelfs onze vijanden.

Ook tegenover ieder van ons toont 

hij zich “vol barmhartigheid” en 

“groot in de liefde”. Hij is bereid om 

te vergeven en opnieuw het 

vertrouwen te geven.  

Er is geen situatie van zonde, pijn, 
eenzaamheid, waarin hij niet 
aanwezig is, waarin hij niet naast ons 
komt staan om ons te begeleiden op 
onze weg. Hij geeft ons moed, en de 
kracht om altijd weer opnieuw te 
beginnen.

Wie kan ik vandaag 
vergeven?

Aan wie kan ik vandaag 
vergeving vragen?

Ik denk aan het moment …. 
dat ik de liefde van God voor 

mij heb ervaren

God wordt in verschillende parabels 
van het Evangelie een barmhartige 
Vader genoemd (de goede herder, 
de goede Samaritaan…)


