
Op een dag besloot de juf iedereen een nieuwe

plaats te geven. En raad eens waar ik terecht

kwam? Precies naast hem. 

Ik herinnerde me toen het Woord van Leven.

Een van mijn klasgenoten, 

Riccardo, gedroeg zich

nogal raar. Hij zat vaak met
zijn handen te zwaaien in 
plaats van gewoon te 
praten. 

Al snel gingen bijna al mijn
klasgenoten hem uit de 
weg. Ik besloot om dat ook
maar te doen om ruzie te 
voorkomen en zocht een
plaats aan de andere kant
van het lokaal.

ervaring van

Andrea (Italië)

een speciale     
klasgenoot

e 

Paulus gaat op reis naar Rome 
om de christenen daar te 
bezoeken. Voordat hij vertrekt 
schrijft hij hen een brief. 
De christenen in Rome waren 
onderling zeer verschillend. 
Ze kwamen uit verschillende 
landen en hadden zeer 
verschillende gewoontes. 
Er was zelfs ruzie en onbegrip
onder hen ontstaan.
Paulus nodigt hen uit te leven 
zoals Jezus: 
elkaar aanvaarden en lief 
hebben, zoals Hij dat deed.
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«Aanvaard elkaar daarom ter 
ere van God, zoals Christus u 
heeft aanvaard» (Rom 15, 7)

Laten we proberen om het 
positieve in de ander te zien
en te denken aan Jezus 
die zijn leven heeft gegeven 
ook voor die persoon waar jij 
misschien moeite mee hebt.

Ook wij kunnen elkaar 
aanvaarden en toegeven dat 
we allemaal wel eens een fout 
maken. 

IN DE ANDER

TE ZIEN

HET POSITIEVE

Paulus nodigt ons uit om te 
luisteren naar de ander, van 
iedereen kunnen we altijd
wel iets leren, ook als zij of
hij anders is dan jij.

Hij bedoelt niet dat we
allemaal hetzelfde moeten
worden, maar dat we een
familie zijn, waarin we
allemaal anders mogen zijn. 

Denk eens aan de mensen met
wie je het meeste moeite hebt
in je familie, in de klas, 
onder je vrienden...
Probeer eens een positieve
eigenschap in hen te ontdekken
en hen met nieuwe ogen te 
zien. 

«Aanvaard elkaar daarom ter 
ere van God, zoals Christus u 
heeft aanvaard»

Ik wist dat het geen zin had om te proberen met hem te 
praten. De eerste keren vond ik het moeilijk hem te 
accepteren en Jezus in hem te zien. 
Maar stapje voor stapje lukte het en ik merkte dat hij
veranderde en kalmer werd. 

Inmiddels zijn we bijna aan het eind van het schooljaar. 
Riccardo is nog zeker niet de meest symphatieke jongen
die ik ken, maar hij is gestopt met het zwaaien en zet
mijn klasgenoten niet meer voor schut. Ook hebben de 
leraren niet meer zo vaak een gesprek met zijn ouders
over zijn gedrag als eerst.


