
Zo leven wij...

Een simpel 
gebaar

Giovanni,  Brazilië

Het werkt fantastisch! In het begin leek het of er niets 
veranderde, maar toen reageerde juist iemand van wie 
ik de naam niet eens kende, die me zei: ”Giovanni, je 
weet niet hoe goed het me doet, als ik je 'goeiemorgen' 
hoor zeggen, jij bent de énige die aardig tegen mij is.”
En een ander zei: ”soms kom ik alleen op school, omdat 
ik weet dat ik dan jouw 'goeiemorgen' zal horen, en dan 
is mijn dag inderdaad helemaal goed!”

Bij mij op school zitten er 
meer dan 40 kinderen in een 
klas en daardoor kennen we 
elkaar niet goed. 
Om mijn klasgenoten lief te 
hebben, ben ik met een heel 
simpel gebaar begonnen: een 
'goeiemorgen'. Niet, zoals dat 
vaak gebeurt, alleen uit 
beleefdheid, maar gemeend, 
zodat de ander zich hierdoor 
echt gewaardeerd voelt.

Iedere keer dat ik een hindernis genomen 
heb in het liefhebben van de naaste kleur ik 
één hindernis.

Jezus zei tegen haar:”Geef mij 
wat te drinken.”  (Joh 4,7)
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Nu ken ik al mijn klasgenoten veel beter en 
dit simpele gebaar heeft niet alleen mij 
veranderd, maar ook het leven van andere 
mensen op school.

Op een dag is Jezus op reis. Hij is moe en bij 

een put vraagt hij te drinken aan een Sama-

ritaanse vrouw. In die tijd was het niet de 

gewoonte dat een man een vrouw aan-

sprak. Verder weten we dat de Joden en de 

Samaritanen een hekel aan elkaar hadden.

Waarom heeft Jezus, die een Jood 

was, haar aangesproken?

Waarom heeft Jezus, die een Jood 

was, haar aangesproken?

Jezus wilde tot haar hart spreken en Hij begint 

met de vraag: ”Geef me iets te drinken!”

In iedere persoon die iets nodig heeft, 

”geef mij wat te drinken”.

In iedere persoon die iets nodig heeft, 

een klasgenoot, iemand die me niet 

ligt, kunnen we Jezus herkennen die 

zegt; ”Ik heb dorst” en die ons vraagt 

”geef mij wat te drinken”.

Dus als iemand anders me iets 

vraagt, is het alsof Hij me te 

drinken vraagt...

Ja, een glas water aanbieden (het kan 

van iedereen zijn.

Ja, een glas water aanbieden (het kan 

ook een glimlach zijn, een luisterend 

oor...) dat bouwt iets op, en het laat 

ons voelen dat we broers en zussen 

van iedereen zijn.

Ook ik zou Jezus te drinken willen geven, 

wanneer vraagt Hij dat ooit aan mij?

Ook ik zou Jezus te drinken willen geven, 

zodat Hij tot mijn hart kan spreken. Maar 

wanneer vraagt Hij dat ooit aan mij?


