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En hoe is die liefde?En hoe is die liefde?

Het is een liefde die niets van de 
anderen verwacht , maar die 
altijd als eerste begint. 
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Dít is wat Jezus wil: 
het vuur van de liefde op 
aarde aansteken.
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Wat betekent dit Woord van 

leven voor ons?

altijd als eerste begint. 

Nino kwam tot zijn enkels in het 
water terecht toen hij eroverheen 
klom.
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Die liefde wil dat de liefde voor elkaar
groeit.

Die liefde betekent zich één maken*
met de ander: met de ander 
meeleven in moeilijkheden, delen in 
hun wensen. 
En dit betekent af en toe de 
handen uit de mouwen steken.

Mijn moeder reageerde erg verbaasd 
toen ze Nino zag met mijn nieuwe 
schoenen aan: 

Uit een commentaar van Chiara Lubich




